
 
 

  

Lieve familie en vrienden, 

 
Nog even terugkijken, zodat we weer vooruit kunnen 

 
Voor ons vertrek uit Europa schreven we jullie een “open 

brief”, waarin we terugkeken op ons leven en hoe het zich 

ging voortzetten in Australië en mogelijk ook een 

terugkeer naar Papua. 

 
Die terugkeer werd uitgesteld vanwege Corona. Dit leidde 

tot het drie keer aanvragen van een visum om in het 

veiligste gebied van Australië te kunnen blijven. Het 

laatste bericht dat jullie van ons ontvingen is dat we van 

Alice Springs naar Darwin, de hoofdstad van het 

Noordelijk Territorium, verhuisd zijn. We noemden het 

onze “Poort van Vertrek”, zoals de enige unit die we nog 

huren in Israël nu ook heet. In het Hebreeuws is dat 

“Sha’ar Sur.” De connectie tussen het einde der aarde en 

Israël speelt nog steeds een belangrijke rol in ons leven. 

Die visie, het zicht daarop, is het afgelopen jaar vaak 

vergeleken met 20/20 visie. 

 



 
  

20/20 Visie 
De term 20/20 geeft aan dat een persoon een gezichtsscherpte van 20/20 

heeft. Deze notatie wordt alleen gebruikt in Noord-Amerika en verwijst 

naar een perfecte visie. De vraag is of we in het jaar 2020 perfecte visie 

hadden. Het leek er meer op dat we het zicht verloren op de situatie in de 

wereld. Letterlijk was dat zo voor mij (Iris). Mijn linkeroog raakte 

vertroebeld, misschien vanwege dehydratie door het langdurig leven in 

hete en droge gebieden, zoals in Israël en ook hier in Australië. Het 

gebruik van Air Conditioning en ventilators kan invloed gehad hebben. 

Het is ook mogelijk dat er een cataract zich in mijn oog heeft ontwikkeld, 

die mijn visie beïnvloedt. 

 

Hierdoor ben ik meer gaan nadenken over perfectie visie in het lichaam 

van Christus. Dat lichaam is erg verdeeld in visie, waardoor we 

verschillende kanten opgaan. Ogen zijn opengegaan wat betreft onze 

relatie met Israël. We zien dat het lichaam, waar Paulus over spreekt, 

door Yeshua verenigd wordt als één nieuwe mens, waardoor wij 

huisgenoten Gods geworden zijn (Ef.2:11-19). Dit nieuwe (of vernieuwde) 

lichaam heeft een vertroebeld oog en beïnvloedt daardoor ook het zicht in 

het andere oog. Dat is zoals ik het ervaar in het natuurlijke en daardoor 

meer begrijp van de geestelijke invloed, die wij eeuwenlang als kerk op 

Juda gehad hebben. We hebben hun het zicht ontnomen of mede door ons 

vertroebeld zicht hun visie beïnvloed. Dit heeft opnieuw geleid tot 

verootmoediging en een bewustwording van onze invloed als Efraïm, 

de stok in de hand van de profeet, die bij de stok van Juda gevoegd moet 

worden om één te worden in Gods hand. 

 

Om zoals God te kijken 

Juda Efraïm 

Efraïm Juda 



  

Het jaar 2020 is een uitdaging geweest om onze ogen te blijven richten op de voleinder van 

ons Geloof (Hebr.12:2). De uitdagingen die wij op dit moment ervaren worden in dit 

hoofdstuk duidelijk beschreven. Daarom vragen we jullie gebed voor ons vertrek. Ook deze 

keer zijn we opnieuw bepaald bij Jesaja 52:11-12. We zijn zeker niet overhaast vertrokken. 

Dat was vanwege Corona niet mogelijk. In onze visie richtten we ons wel op een vertrek naar 

Papua, iets wat de Vader mij al jaren geleden had laten zien, toen Hij sprak over “het einde” 

dat ik zou zien komen. Kijkend naar de omstandigheden in de wereld, zullen we ons 

allemaal afvragen, is dit nu het begin van het einde? Maar wat betekent het einde eigenlijk? 

In onze recente studie in de Torah Klas, waar wij hier in Darwin deel van uitmaken, stonden 

we daar even bij stil. Het einde kan ook betekenen bestemming. Onze bestemming is op dit 

moment Papua. Misschien eindigt daar onze reis op aarde. Misschien mogen we deelhebben 

aan de bestemming, het doel van God met Zijn Schepping in de Opstanding en het herstel van 

alle dingen. In vele opzichten staan we in de poort van vertrek naar ons einde, onze 

bestemming.  
Poort van Vertrek Darwin is meer geestelijk onze Poort van Vertrek geworden dan 

letterlijk. Het is de plaats waar het Consulaat van Indonesië zich 

bevindt. Toen we wat andere zaken in de stad moesten regelen 

en de auto parkeerden, bleken we ineens 
voor het Consulaat te staan. Het hek was 
gesloten, maar in de geestelijke wereld 
hebben we daar strijd gevoerd in gebed, 
opdat de poort zou opengaan.  



  

De Poort is opengegaan 

Een deur is opengegaan! Vanuit Jakarta kregen we bericht dat 

ondanks Corona Indonesië toch weer begonnen was om Pensioen Visa 

uit te geven. Wij voldeden aan alle voorwaarden. Na een heleboel 

papieren verstrekt te hebben kon de aanvraag ingediend worden, dit 

ging via een agentschap in Jakarta. Er was een groot bedrag nodig 

voor de aanvraag en verstrekking van het visum, maar ook aan 

andere financiële voorwaarden moest worden voldaan. Daarom 

schreef Dik Warner, de vicevoorzitter van Stichting Judah and 

Ephraim Ministries een brief aan een selecte groep van nauw 

betrokkenen in ons leven. Ten eerste was er € 3214 nodig voor 

de visa. Hierdoor zagen we hoe de Vader voor-ziet. Er bestond 

een soort “slapende” rekening waar, op een paar centen na, dit 

bedrag op stond. Dit bedrag, dat niet meer gebruikt werd voor het doel 

waarvoor de rekening jaren geleden was geopend, kreeg nu zijn bestemming als 

een gift om onze visa te betalen. Wat een wonder! Er volgden er nog meer. 

 

Oorspronkelijk werd er van ons verwacht dat we € 15.000 op een spaarrekening 

hadden staan. Waarschijnlijk beseften ze dat we ongeveer zo’n bedrag nodig 

hadden om de reis naar Papua te kunnen maken. De Vader wist ook dat er 

inkopen gedaan moesten worden, zodat we volledig uitgerust konden 

vertrekken naar Papua, waar sommige zaken niet te koop zijn. We zagen Zijn 

perfecte voorziening. Misschien is het je al opgevallen dat ook daar het  

woord zien een rol in speelt. Degene die Perfectie Visie heeft op alle  

dingen, heeft voorzien. Zijn ogen gaan over de ganse aarde, dat wist  

Elihu al (Job.34:21), en wordt ook genoemd in de Kronieken, waar staat:  

“Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te  

           staan hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.” (2 Kron.16:9a) 

 



     

De Rabbijnen begrijpen dat de confrontatie tussen het huis van Jozef en het huis van Ezau voorspeld wordt bij de 
geboorte van Jozef, toen Rachel zei: “Zij gaf hem de naam Jozef, zeggende: Moge de HERE mij er nog een andere 
zoon bijvoegen.” (Midrash bij Gen.30:24) Ze maakt hierbij een woordspeling met de naam Jozef, dat bijvoegen 
betekent. Wij mogen hier in zien dat inderdaad, die andere Jozef gekomen is, die ook vergeleken kan worden met 
Benjamin, zoon van Mijn rechterhand. Hij is ook degene die we verwachten in de strijd, die voorafgaat aan zijn 
komst als Messias Ben David. Zijn komst wordt voorbereid door de profetische en priesterlijke bediening van de 
“ambachtslieden”, die door Hem gezalfd zijn. Iets daarvan herkennen wij in onze eigen “messiaanse” bediening, 
waardoor wij onze opdracht om naar Rome te gaan beter kunnen begrijpen, en alle daaropvolgende opdrachten, 
waarover we in deze brief schrijven.  
 

Onderstaande links (een Messiaans & een Joods) in het Engels gaan dieper in op dit onderwerp: 
http://www.hebrew4christians.com/Articles/Mashiach_ben_Yosef/mashiach_ben_yosef.html 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/messiah 
 

De deur is nu open om te vertrekken. We hebben een E-Visa 

waarmee we Indonesië binnen kunnen komen, waar later in Papua 
dit visum omgezet zal worden in een tijdelijke verblijfsvergunning 

van een jaar, die na vijf jaar omgezet kan worden naar een 
semipermanente verblijfsvergunning. 

 
De deur moet opengehouden worden 
Hoewel de deur open is gegaan, moet hij wel opengehouden 

worden. Het doet ons denken aan een deur die opengaat als je er 
naartoe loopt. Dat is wat we gedaan hebben door onze verhuizing 

naar Darwin. Nu kunnen we die deur doorgaan, maar wel op het 
juiste moment, zodat hij niet weer dichtgaat.  

 
Hierbij kunnen we jullie hulp gebruiken. We vergelijken het met 

deuren op het vliegveld, die automatisch openen en sluiten, maar 
als je voor het oog (de sensor) van de deur gaat staan, blijft hij 

open. Willen jullie dat door je gebeden voor ons doen? 
 

Het doet ons denken aan het moment dat we in Rome voor de deur 
van het kantoor van de Inquisitie aan het bidden waren. De Vader 

sprak toen dat we het teken van het bloed voor de drempel van de 
deur moesten uitgieten. Niet lang daarna ging de deur open en een 

auto reed naar buiten, maar de deur bleef open, omdat een van de 
voorbidders voor “het oog” bleef staan. Dat gaf mij de gelegenheid 

om op de binnenplaats te bidden, totdat de “poortwachter” ons 
wegstuurde en we weer voor een gesloten deur stonden. Maar we 

waren binnen geweest! 
 
 



  

Wat kunnen jullie doen om de deur open te houden? 
Er moeten nog een aantal obstakels genomen worden, die allemaal te maken 
hebben met de COVID-19 belemmeringen. Zoals jullie weten zijn er veel 

grenzen gesloten, reizen is beperkt. Normaal gesproken kan je in drie uur van 
Darwin naar Bali vliegen. Nu moeten we via Perth met Singapore Airlines 

naar Jakarta vliegen en dan door naar Jayapura, de hoofdstad van Papua. Alles 
bij elkaar kost dat niet alleen een heleboel geld, maar ook een heleboel tijd en 

daardoor ook overnachtingen op alle plaatsen waar we in transit zullen zijn. 
Voorafgaand hebben we speciale toestemming moeten vragen, apps moeten 

downloaden, Corona tests moeten boeken etc. 
 

Maar de grootste belemmering om de deur door te gaan op dit moment is 

Janny’s gezondheid. Terwijl Corona zich verspreidde in andere Staten 
bevonden wij ons in een Corona vrije zone in de Northern Territory. Aan het 

begin van 2020 had ik te kampen met, zoals ik het ervoer, een strijd tussen 
leven en dood. De teksten die ik toen proclameerde kwamen uit Psalm 68:20 

en 118:17 en zijn nu van toepassing op Janny. Haar klachten begonnen met 
een blaasontsteking en later een lichte beroerte. Ze was even de kracht kwijt 

in haar rechterarm en been, maar dat herstelde zich snel. In een korte tijd 
begon de altijd sterke Janny snel te verouderen, minder tot geen eetlust, 

vermagering en naast incontinentie ook last met lopen. We begonnen ons af te 
vragen of ze de reis naar Papua wel kan maken. Vandaar dat we jullie gebed 

nodig hebben om de geopende deur door te kunnen gaan. Inmiddels hebben 
we een rollator gekocht en een rolstoel gehuurd, zodat ze zich kan 

voorbereiden op de reis. We krijgen op elk vliegveld rolstoel assistentie tot bij 
het vliegtuig, waar ze dan toch wat stapjes moet doen. Bidt dat in deze laatste 

dagen van voorbereiding haar kracht weer zal toenemen en we door de deur 
mogen gaan, die de Vader geopend heeft. 

 



  Ons vertrek 

We vertrekken op zondag 14 Februari uit Darwin naar Perth in West Australië 

voor onze internationale vlucht naar Jakarta. We noemen deze reis onze 

“heilige week”, wat eigenlijk alleen maar betekent door God apart gezette 

week, die eindigt met de Sabbat in Papua. Dat is als alles voorspoedig gaat. 

Tijdens Corona is geen enkele vlucht zeker. We hebben wel toestemming om 

naar Perth te vliegen, maar weten nooit of we ergens in quarantaine moeten. 

De morgen na onze aankomst in Perth staan we geboekt voor onze eerste 

Corona test. We gaan ervan uit dat, ondanks andere lichamelijke klachten, die 

negatief zal zijn en ons tevens toegang zal geven tot de vlucht naar Indonesië. 

We hebben besloten om slechts in transit te gaan in Singapore en niet onze 

vrienden aldaar te bezoeken. De service van Singapore Airlines is geweldig, 

er zal assistentie zijn voor Janny, ook naar het hotel op het vliegveld en bij  

het vertrek naar Jakarta. Als we met ons visum onze voeten mogen zetten  

op Indonesische bodem, rest ons nog de COVID-19 procedure in Jakarta  

en de reis naar Jayapura. Bidt dat in al haar zwakte Janny genoeg assistentie 

zal krijgen op alle vluchten die nodig zijn om ons naar Papua te brengen. Bidt 

voor deze “heilige week” en dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet 

opweegt tegen de heerlijkheid, die voor ons ligt, ook nog in Papua (Rom.8:18). 

We hopen dat Janny daar tot rust en herstel mag komen, onder het toeziend 

oog van onze Vader met de hulp van onze pleegzoon Dr. Isak. 

 

!   ! !   ! !   ! 

 
 



  
Het vieren van de Heilige Week in Papua 

Kort na onze aankomst in Papua breekt er opnieuw een “Heilige Week” 

aan. Dat is de week van Yeshua’s lijden, dood en opstanding. We hopen 

die week te vieren met onze familie in Papua en stil te staan bij de Uittocht 

van Israël uit Egypte en wat dit betekent voor ons. In het midden van de 

week zullen we stilstaan bij de kruisiging van Yeshua, die ons verbindt 

met Israël. Zijn opstanding verbindt ons aan de ene kant met de Kerk, 

Manasse maar ook Efraïm, die voortkomt uit de Kerk en langzamerhand 

door Juda herkend wordt. Dat geheimenis blijft ons inspireren. Bidt, dat 

met name ik, na gesetteld te zijn in Papua, weer gelegenheid zal krijgen 

om vervolgonderwijs te mogen geven over het Meesterplan van God. 

 
Ons appartement in Papua 

Onze “kinderen” hebben al een appartement gebouwd voor ons op het 

complex van Compassion dat door Victor en Kezia gebouwd is. Daar 

vindt de begeleiding plaats van kinderen in de baarmoeder tot aan een 

mogelijke universitaire opleiding. Dr. Isak is daar ook bij betrokken. Hij 

woonde eerst in het appartement dat voor ons pensioen gebouwd is, maar 

zal binnenkort verhuizen naar een ambtswoning. 

 

Ons appartement moet nog gemeubileerd en ingericht worden met 

sommige van onze persoonlijke bezittingen, die we hebben kunnen 

opsturen vanuit Nederland, Israël en Australië. Het zal even tijd  

nemen voor het ons “thuis” is geworden. Maar we weten zeker dat  

we ons zullen thuis voelen bij onze familie in Papua. 

 



 

Ten slotte ….. 
Er zijn onder jullie een aantal mensen die genereus gegeven hebben 

voor ons visum, de vluchten en ons vertrek. Met verwondering en 
dankbaarheid naar jullie, danken we onze Hemelse Vader, die jullie 

hierin gebruikt heeft. 
 

Misschien zijn er onder jullie mensen, die nog niet op de hoogte 
waren van wat er nodig was voor ons vertrek, die nu wat willen 

bijdragen aan onze “inburgering” in Papua.  
 

We danken ook onze trouwe maandelijkse gevers, die het al heel 
lang mogelijk hebben gemaakt dat er in onderhoud en onderdak 

wordt voorzien (1 Tim.6:8 NBG). 
 

We hopen jullie spoedig wat foto’s te kunnen sturen van ons 
“onderdak” en de lekkere Indonesische maaltijden die nu weer deel 

zullen uitmaken van ons “onderhoud”. 
 
Uitziende naar ons spoedig vertrek en omringd door jullie gebeden, 
  

Veel liefs Janny en Iris. 
 

❤ 
 

Stichting Judah and Ephraim Ministries 

IBAN: NL92 INGB 0003 2157 57 

 

 


