ROL VAN JUDA

Gods plan met Juda, het Joodse volk, en Israél heeft als

een rode draad door onze bediening gelopen. b
Dat begon toen de Heer tot Iris sprak over Mattheiis 24:14

en zei: “Ik zal je zenden naar het uiteinde van de aarde om
het evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Je zult het
einde zien komen en zien dat Israél een grote rol speelt in
Mijn plan.”

Begin 2000 begon de Heer te spreken over een verandering,
niet alleen in onze bediening, maar in zending in het
algemeen. Het evangelie is uitgegaan uit Jeruzalem tot de
uiteinden der aarde. Maar er is een omkeer gekomen: Van het
uiteinde der aarde keert de boodschap van het Koninkrijk
terug naar Jeruzalem.

Na 20 jaar de Heer gediend te hebben in Indonesi&, met name
in Papua, hebben wij ons op het uiteinde der aarde omgekeerd
en ons gericht naar Jeruzalem.

Sinds eind 2003 hebben we de basis
van onze bediening verplaatst naar
Jeruzalem. De Heer heeft ons hier
heen gebracht om te zien en te horen,
en opmerkzaam te zijn op alles wat
Hij laat zien en dit te verkondigen aan |
het huis van Israél (Ez.40:4).

Vanuit de Stad van David

werken we aan het herstel van de
relatie tussen Juda en Efraim.

“Hij zal een banier opheffen voor de
volken en de verdrevenen van Israél |
verzamelen en de verstrooide dochters
van Juda vergaderen van de vier
uiteinden der aarde. Dan zal de afgunst
van Efraim verdwijnen en zij die Juda
benauwen, zullen uitgeroeid worden:
Efraim zal niet afgunstig zijn op Juda en
Juda zal Efraim niet benauwen. ”(Jes.11:12-1 3)
BEDIENING IN ISRAKL ;
e Relatie leggen tussen Joden & Christenen \
e Dialoog en studie met Joden

e Schrijven van artikelen in drie talen

e Voorbereiding voor het schrijven van een boek
e Ontwikkelen van een Website
e Profetisch onderwijs geven

e Voorbede

BRUGGEN SLAAN TUSSEN
ISRAEL EN DE NATIEN

e Conferenties en reizen organiseren naar Isragl

ROL VAN EFRAIM

De eerste fase van onze bediening speelde zich
| voornamelijk af onder “Efraim”. De boodschap van
Efraim is een geheimenis dat de Heer in deze tijd aan
het openbaren is. De gelovigen onder de natién die de
relatie met Israél beginnen te begrijpen zijn de
eerstgeborenen van het Nieuwe Verbond (Jer.31:9).
Wij zijn in eerste instantie uitgezonden om het evangelie
te verkondigen aan hen die de Heer nog niet kenden, in
het bijzonder aan de onbereikte stammen in Papua. De
Bauzi’s hebben het evangelie gehoord en zijn de naam
van de Heer gaan aanroepen. Over de ganse aarde is het
geluid uitgegaan en tot de einden der wereld is Gods
woord gehoord (Rom. 10:13-20). Nu is de tijd
aangebroken om “Efraim” te onderwijzen over zijn rol in
het plan van God en te laten zien wat in de kerk verborgen
is gebleven. Wij zijn daarmee begonnen op het uiteinde
Ry der aarde, waar de Christenen minder
| beinvloed zijn door kerkleer en
tradities. Het zijn vooral de inheemse
volken die deze boodschap verstaan
en mede daardoor hun identiteit in
| het plan van God gaan begrijpen.
Maar ook in het Westen moet de
boodschap van de vervulling van het
evangelie van het Koninkrijk
verkondigd worden omdat vele
Christenen de weg en het doel van
| God zijn kwijtgeraakt. Daarom
moeten we als wachters (= notzrim),
de enige keer dat het Hebreeuwse woord
voor Christenen in de Bijbel voor komt,
roepen op de bergen van Efraim:
“Komt, laat ons opgaan naar Sion, tot
de HERE, onze God! (Jer.31:6)
BEDIENING ONDER DE VOLKEN
e Ondersteunen van het werk in het
binnenland van Papua
e Profetisch onderwijs geven aan inheemse
volken in Papua, PNG, Australié, Fiji ...
e Bereiken van geestelijke en politieke
leiders met de boodschap van Isragl

e Profetische daden door muziek, dans en drama e Profetisch onderwijs geven in Nederland

e Brengen van giften ter ondersteuning van projecten in Israél



