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~ Oz veGaon

Op een kleine heuvel niet ver van de velden van Efrata, waar lang
geleden engelen zongen: “In mensen een welbehagen”, horen we nu
weer gezang. Vandaag staat er een bijzondere toeristische wegwijzer
met een foto van Gilad, Eyal en Naftali, die wijst naar de plaats waar
deze jongens gekidnapt en vermoord zijn. Op de avond dat hun
lichamen gevonden werden zochten familie en vrienden hier troost.
Rachel (letterlijk ook een van de moeders) weende om haar kinderen,
maar haar rouw werd veranderd in vreugde, zoals deze gezinnen ook
hebben mogen ervaren. Ze vonden troost bij elkaar, en in hun geloof
in de God van Israél en Zijn beloften. Ze kregen weer “moed” (Oz)
en (ve) het vermogen (lett. Genialiteit) (Gaon) om te blijven bouwen.

O Lord, the clouds are gathering
The fire of judgment burns

How we have fallen!

O Lord, you stand appalled to see
Your laws of love so scorned
And lives so broken

Have mercy, Lord,
Forgive us, Lord,
Restore us, Lord

Revive “ISRAEL” again
Let justice flow like rivers
And righteousness like

a never failing stream

O Lord, over the nations now
Where is the dove of peace?
Her wings are broken, O Lord,
While precious children starve
The tools of war increase
Their bread is stolen

O Lord, dark powers
are poised to flood our streets

with hate and fear

We must awaken!

O Lord, let love reclaim the lives
That sin would sweep away
And let your Kingdom come.
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Meer dan een nederzetting

Gebouwd mag er eigenlijk niet worden in het zogenaamde ‘“bezette”
gebied. Nog voordat er gestemd werd over de verdeling van het land,
probeerden Joden zich al in dit gebied te vestigen. In 1927 probeerden
een groep Jemenitische Joden te overwinteren in Migdal Eder, een
plaats die ook in de Bijbel wordt genoemd, niet ver van Bethlehem
(Gen.35:21). Het betekent “toren van de kudde” en was een plaats waar
de herders toezicht konden houden op hun schapen. Jeremia gebruikt
het zelfde woord voor kudde (eder) als hij zegt, dat “Hij, die Israél
verstrooide, het ook zal verzamelen en het zal behoeden als een herder
zijn kudde (Jer.31:10)”. In dat zelfde hoofdstuk wordt gezegd dat Hij
hun rouw zal veranderen in vreugde. Dat is meermalen gebeurd in Gush
Etzion, het gebied van Judea rond de velden van Efrata. De eerste
Joodse pioniers moesten vluchten toen hun dorp tijdens de Arabische
opstand in 1929 vernietigd werd. Er zijn nog verschillende pogingen
gedaan om het land te bewerken en leefbaar te maken totdat in 1948 na
een belegering, het gehele Etzion Blok veroverd werd door Jordanié. Tot
1967 kon men slechts vanaf een afstand de “eenzame boom” zien, die
als een stille getuige was achtergebleven. Nu zijn de nakomelingen van
de slachtoffers uit die tijd met hulp van andere gezinnen, teruggekeerd
naar Gush Etzion. In een ontroerende “Sound and Light Show” kun je
in Kfar Etzion leren wat zich daar allemaal heeft afgespeeld. Ook nu
zijn er weer slachtoffers gevallen, tieners die nog een heel leven voor
zich hadden. Hun dood is uiteindelijk gebleken de redding te zijn van
vele anderen, die als Hamas er in geslaagd zou zijn, gedood zouden zijn
bij de aanval op Rosh Hasanah. Nu ontstaat er op de plaats van hun
dood een prachtig park, waar mensen samen komen om de God van
Israél te prijzen en het land te bewerken tot Zijn eer. Kun je je
voorstellen, dat de engelen nu op dit moment ook weer zingen “In de
mensen een welbehagen ....” Wij geloven dat God welbehagen heeft in
wat hij ziet gebeuren in Oz veGaon.

De eerste plaatsaanduiding in
Oz veGaon

Tk zou zeggen, ga ook eens kijken! Het is makkelijk te vinden, de borden
staan er. Het zijn de wegwijzers van het echte Sion. Wij hopen op 10
oktober tijdens het Loofhuttenfeest met een grote groep te gast te zijn in
Oz veGaon in de sukkah van Juda!

Rachel Frankel met vrijwilligers in

Om een indruk te krijgen van de samenkomsten in Oz veGaon kan je dit Oz veGaon

korte filmpje bekijken met Engelse ondertiteling:
http://www.youtube.com/watch?v=7VJ8ICOOGtU&Iist=UU2BQIUg9niueKDOR6Nf3F2A

Het geeft je een goede indruk van hoe dit volk met dood en terreur omgaat, en in het bijzonder om een moeder
te zien, die haar zoon verloren heeft, en met stralende ogen spreekt over de troost en bemoediging die ze op
deze plaats heeft ontvangen.

De Koning is in het veld

De maand Elul is aangebroken, en net als in het filmpje wordt er gezegd dat de koning in het veld is. Deze
maand wordt gezien als een tijd van grotere intimiteit met God. Hij komt ons tegemoet in het veld om
“gediend” te worden met de opbrengst van het land (Pr.5:8). Je zou kunnen zeggen dat Hij aan het eind van het
seizoen de oogst komt inspecteren. Elul is de zesde maand en herinnert ons aan Gods relatie met de mens, die
op de zesde dag geschapen werd. In de zevende maand, en in het bijzonder op Grote Verzoendag, wordt
gezegd dat God in Zijn paleis is. Dit wijst naar die laatste Verzoendag waar we allemaal naar uitzien en daarna
het Grote Feest! We leven in een tijd van voorbereiding. De Koning is in het veld!

Gezegende Feestdagen — Chag Sameach
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