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VOOR HET BESTE RESULTAAT
OPEN DE WEBVERSIE

Met Iris naar het Einde ....
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Wil je met mij meegaan?

Ik ben Elohim, die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn .....
(Jesaja 46:9-10, HSV)

Geliefden die met mij mee willen gaan,
Als er een einde is, moet er ook een begin zijn. Dat is Zijn Meesterplan waarin Hij
ons betrokken heeft. Dat begon al heel vroeg in mijn leven.

In deze brief wil ik het begin van mijn leven met het einde verbinden.

Hoe het begon

Het begon met het lezen van een zendingsverhaal dat ik las in de zesde klas van de lagere
school. Het ging over de Schotse zendeling John Paton die vertrok naar de toen genoemde
Nieuwe Hebriden, dat nu bekend is als Vanuatu. Hij vertrok nadat er verschillende zendelingen
waren gedood door kanibalen. Ik was zo geraakt door dat verhaal, dat ik mijn leven gaf om
ingezet te worden in de verkondiging van het evangelie.

Aankomst bij vijandig Tanna

Dit zondagschool verhaal geeft iets weer van het verhaal dat mij zo diep raakte:

Hier kan je een samenvatting van John Patons boek lezen (in het Engels

Het volledige boek over John Patons leven in het Nederlands

Beide boeken kun je downioaden

Nu is er een “Vriendelijk Strand”


https://stichting-judah-and-ephraim-ministries.email-provider.eu/web/4vo7nhazcb/qcql1kjblt?lp-t=1756582806
https://youtu.be/wyMTRPeD1M8?si=8MCU3Hi-sbGiDfpt
https://www.desiringgod.org/books/john-g-paton
https://theologienet.nl/bestanden/paton-john-zendeling-nieuwe-hybriden.pdf

Mijn Roeping

Als response kreeg ik het woord uit Mattheus 24:14

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot
een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.”

Opvallend is hier het woord: einde.

Daar werd nog een persoonlijk woord aan toegevoegd: “Je zult het einde zien
komen, en je zult zien dat Israél een belangrijke rol zal spelen aan het einde.

Aan het woord einde, werd zien toegevoegd.

Waar het mij gebracht heeft

Letterlijk naar het einde van de Aarde en ook naar Israél tot in
de tijd waarin we ons nu bevinden.

Hoewel we naar de vier hoeken van de Aarde hebben gereisd
om te bevestigen dat het Evangelie verkondigd is in de gehele
wereld, is de Pacific mijn mandaat gebied aan het Einde van de
Aarde en in het bijzonder aan het Einde van de Aarde.

(Zie de foto's om dit te begrijpen)

Er wordt veel over het Einde gesproken en wat daarover
geschreven staat in Gods woord. Ik word ook herinnerd door
anderen aan dat woord van zolang geleden.

Wat ik mocht doen in Israel

Het doel was om een vertegenwoordiger van elk volk aan het
einde van de Aarde, in de Stille Zuidzee, het Verbond met de
God van Israél te laten tekenen.

Ondanks dat de oorlog die uitbrak, is dit toch doorgegaan.
(Waar ik eerder over schreef)

Ik heb drie plaatsen bezocht die met de terugkeer van Yeshua te
maken hebben en Zijn drievoudige zalving.

Drie zalvingen

De eerste plaats was aan de grens met Jordanié met het zicht
op Bozra. Als je de eerste 9 verzen leest in Jesaja 63, dan
zien we de Verlosser in de Vader en Zijn arm die Hem helpt in
de Verlossing. Een verwijzing naar Yeshua de Messias (Jezus
Christus). Het doet me ook denken aan het heilzaam overleg



rondom Zijn troon (Zach.6:12-13 NBG). Letterlijk Vredes
Overleg.

Daarna ben ik naar de Olijfberg gegaan om op een rustige
plaats symbolisch de sandalen van Yeshua te zalven om Hem
te verwelkomen als Hij zijn voeten op de Olijfberg zal zetten.

De zalf olie bestond uit Mirre en Wierook. Er naast had ik de
gouden zegels gelegd, waarop staat '‘Deka LeYah", wat
betekent zuiver voor de HEER.

De laatste plaats was de Tempelberg, waar ik diezelfde
sandalen weer neerzette, omdat dit de plaats is die Yehovah
Elohim uitgekozen heeft voor Zijn naam, die door Yeshua
verlost zal worden en van waar Hij zal regeren op Aarde.

Dit heeft te maken met wat ik zag in Israél.

Wat ik zag in Israel

Er waren twee momenten waarin, zoals ik het meestal beschrijf,
dat ik in de Geest werd meegenomen naar de hemel, waar de
Vader en de Zoon op hun troon gezeten zijn, en af en toe
opgestaan zijn van hun troon. Ik mocht dat verschillende keren
zien.

Rouw in de hemel

Deze keer, net na 7 oktober, zag ik Yeshua voorovergebogen
zitten op Zijn troon. Hij was in rouw over wat er gebeurd was die
dag op Aarde en werd vertroost door de 24 oudsten rond de
troon. Het was een moment dat me diep raakte.

Getsemane

Een paar dagen later was ik daar weer en zag Yeshua nog
steeds zitten op Zijn troon en hoorde de Vader zeggen: “Mijn
Zoon bereidt zich voor om terug te keren naar de Aarde.” Die
woorden had ik al eerder gehoord, maar nu zei de Vader: “Dit is
de Tweede Getsemane.” Dat moest ik wel even verwerken. |k
heb altijd al gedacht dat Zijn tweede komst nog zwaarder zal zijn
dan Zijn eerste komst, want deze keer zal er afgerekend moeten
worden met al het kwaad op aarde en in de hemelse gewesten.

De tweede Zalving en de tweede Getsemane

Ik zag dus iets van de tweede zalving van Yeshua in relatie tot de
eerste Getsemane. Ik zeg regelmatig, mijn hart verstaat dingen,
voordat mijn verstand het begrijpt.

Het doet me wel denken aan de relatie tussen de eerste Adam,
de tweede Adam en de laatste Adam, ook in relatie tot wat
Paulus zegt over de 'Ene Nieuwe Mens'.

Dat is in dit geval ook zo. Je zou kunnen zeggen, er is een
tweede zalving gaande in de hemel die met het Einde te maken
heeft. Uiteindelijk zal de derde zalving op Aarde ook de laatste
zalving zijn. Net zoals de tweede Adam ook de laatste Adam zal
zijn, de uiteindelijke 'Ene Nieuwe Adam', het geheimenis wat zich
nu verder aan het openbaren is.



Denk ook aan deze profetische woorden van Paulus en de
context waarin ze geschreven zijn:

“Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God
en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en
alle macht en kracht heeft tenietgedaan.”

(Lees 1Corinthiérs 15:24-28, HSV)

Naar het einde van de Aarde

De leiders in het Stille Zuidzee gebied zien dit als het einde van
de Aarde. De Solomon Eilanden zijn de laatste waar het
evangelie is verkondigd. Vanuit dit gebied zijn profetische
woorden uitgegaan die geleid hebben tot een relatie met Israél.

(Zie verzamelde achtergrond informatie in het Nederlands van
deze ontwikkeling en waar we nu zijn in relatie tot de council van
de Pacific.

Ik mag samen met twee Papua-leiders naar de hoofdstad
Honiara van deze eilandengroep reizen om daar de leiders van
Melanesia te ontmoeten en deel te mogen nemen aan de Council
meeting van de oudsten.

Voordat het zo ver was om die reis mogelijk te maken, kregen we
te maken met veel strijd, die mij niet vreemd is:

“Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet
bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.Integendeel,
verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus,
opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de
openbaring zijner heerlijkheid.”

(1Petrus 4:12-13, NBG)

Het gaat in het gebied van de Stille Zuidzee ook over de
openbaring van Zijn heerlijkheid. Dit is duidelijk gemaakt in drie
WTKOG (Welcoming The King Of Glory) samenkomsten in Israél
(2017, 2019 en 2023).

In Oceanié, een andere naam voor het Stille Zuidzee gebied, is
de focus nu op de Ene Nieuwe Mens.

De reis

Ik zal samen met Dr. Izak Samay (pas ontdekt dat zijn naam zo
gespeld wordt in zijn paspoort) en Ps. Mathius Murib via PNG
(Papua New Guinea) op 16 juni vertrekken naar Honiara om op
21 juni deel te kunnen nemen aan de eerder genoemde
Council.

Ik heb net ontdekt dat we in 2011 in PNG in de plaats Yonki
deel hebben genomen aan een APPA (All Pacific Prayer
Assemblee) samenkomst, georganiseerd door de ‘Moeders van
de Pacific’.

Zie oude NB van 2011

Het begon met een nationale dag van gebed op 26 augustus.
Gevolgd door onderwijs over het Meesterplan van God. Ons
bezoek aan PNG volgde op de reis naar de eerste twee hoeken
van de Aarde die we bezocht hadden om te bevestigen dat het
Evangelie van het Koninkrijk inderdaad alle einden van de
Aarde bereikt heeft. Het was kort voor onze reis naar Chili, de
derde hoek van de Aarde.

Dit speelde ook een rol tijdens de conferentie. Op de laatste
dag 30 augustus sprak ik over de rol van de twee Bruiden die
één zullen worden. We hebben drie lokale 'bruiden' de dans
onderwezen, zoals we ook in Vanuatu zullen doen, precies 13
jaar later op dezelfde dagen in augustus.

Ps. Mathius Murib

Onderwijs over het
Meesterplan en de Bruid

Dans van de Bruiden


https://stichting-judah-and-ephraim-ministries.email-provider.eu/download/4vo7nhazcb/ScPeVwP9XA?file=De+council+van+de+Pacific.docx&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://stichting-judah-and-ephraim-ministries.email-provider.eu/download/4vo7nhazcb/0lpWgyarET?file=De+council+van+de+Pacific.docx&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
https://stichting-judah-and-ephraim-ministries.email-provider.eu/download/4vo7nhazcb/AD3ADKrOSp?file=2011%3A10+NB.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D

De dans maakte diepe indruk, en verdiepte toen al onze relatie
in de Pacific.

De Gouden Bruid gaf uiting aan het verlangen om straks de
Koning in Zijn Heerlijkheid te verwelkomen als haar Bruidegom.

Dat verlangen raakte deze 'biddende moeders' en hun gebeden
zijn uiteindelijk in 2017 vervuld bij de eerste WTKOG meeting in
Jeruzalem.

Na de dans werden Janny en ik gekleed in de traditionele
kleding voor vrouwen in PNG. Daarna werden we geleid naar
de symbolische 'Easrern Gate', ook wel Gouden Poort
genoemd. Door die poort gaan betekende terug keren naar
Jeruzalem.

Tijdens de optocht naar de 'Oost Poort' kwamen we langs
mensen die een banier omhoog hielden met de titel:
THE ONE NEW MAN - DE ENE NIEUWE MENS

Hoe wonderlijk zijn Gods wegen, dat we nu deze relatie mogen
voortzetten in de Pacific.

Na de Council meeting in Honiara keert Dr. I1zak op 26 juni weer
terug naar Papua, terwijl ik met de voorganger Mathius door zal
reizen naar Vanuatu, waar ik geloof dat hij werkelijk een
'voorganger' zal mogen worden in Papua. Dit zal leiden naar
een 'nieuw begin' als volk in Gods plan. Daarbij komt voor mij
de gedachte naar boven van de opdracht van Yeshua om ook
volken tot discipelen te maken voor Zijn Koninkrijk op Aarde,
wat betrekking heeft op een eerder woord dat ik ontving van de
Vader: “Iris hoe je nu leeft, bepaalt je plaats in Mijn Koninkrijk.”

Dit komt ook voor in een recente boodschap van Asher Intrater
over het Onderscheiden van de Tijden.

Zie zijn boodschap hier! (In het Engels)

Daarover heeft Mathius ook een woord ontvangen, een van de
redenenen waarom ik hem op deze reis mag meenemen. Deze
opdracht is een voortgaande opdracht tot aan het einde:

“Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en
doopt hen in de naam de Vader en de Zoon en de Heilige
Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En
zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
(Matthels 28:19-20, zie ook Ps.22:27)

Het Begin en het Einde

Ik zal met Ps. Mathius van 1 juli tot 3 september in Vanuatu
verblijven. In de eerste maand hoop ik met hem verschillende
plaatsen te bezoeken.

De kaart van Vanuatu is in de vorm van een Y, die wordt
gezien als een verwijzing naar Yeshua in het centrum van de
Pacific.Vanuatu is uitgekozen door de leiders van de Pacific als
de plaats van Zijn regering in Oceanié.

Onze handen
ineengeslagen

De ene Nieuwe Mens

Asher Intrater


https://youtu.be/cxUixUKu108?si=1qiXEna10N4ljFIo

Ik wil heel graag de eilanden in het zuiden bezoeken, Tanna
(op de kaart te zien) en oostelijk daarvan het kleine eiland
Aniwa waar John Paton zijn zendingswerk is begonnen en in
1963 gebruikt is om mijn leven toe te wijden aan de Grote
Opdracht.

In augustus zal ik tijd nemen om de dans van de Twee Bruiden
te leren aan vier vrouwen die daar voor uitgekozen zullen
worden. Het is een voorrecht om deze profetische dans te
mogen laten zien tijdens de samenkomst van de "biddende
moeders".

(Om ons te kunnen volgen, zal ik dichter naar ons vertrek jullie
ons programma sturen.)

Voor beide reizen zijn visa nodig. De aanvragen zijn na veel
strijd ingediend, ook in PNG voor doorreis naar Honiara (deze
zijn inmiddels verstrekt) en zal ook ingediend worden in Port
Vila voor de voortzetting van onze reis naar Vanuatu.

Het discipelen van

de bevolking in

Tanna en Aniwa gaat nog
steeds door

Wat is de bedoeling van deze reis

De bevestiging van de rol van een Opziener en een Ziener en
twee Oudsten.

Een van de oudsten is gebruikt om het Verbond in Jeruzalem te
ondertekenen. Amoye heeft dat Verbond ook geproclameerd op
de Tempelberg, waar we de getuigen in de Hemel en op Aarde
aanriepen. Om verschillende redenen kan hij ons niet
vergezellen op deze reis.

Izak heeft dat Verbond hier ook getekend als Opziener voor
Papua, naast de handtekening van Ps. Emanuel als Opziener
van PNG, en voormalig voorzitter van de Council van de
Pacific.
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Moshe Amoye Pekei ON BEHALF OF Papua New Beginning
Official title S.Sos, M.Si
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Het is duidelijk geworden dat Izak zal fungeren als een
Opziener. God sprak tot hem toen hij recentelijk naar Wamena
is gereisd om daar op een hoge plaats Elohim, de Vader, te
zoeken over Ziin bedoeling met zijn leven. Daarop kwam het
antwoord om eerst beter Engels te leren, want er zullen “grotere
dingen” in zijn leven gaan gebeuren. Dit is de eerste stap daar
naar toe.

Bid dat zijn leiderschap in Honiara bevestigd zal worden en dat
wij samen met de eerste twee oudsten, nog zeven oudsten
kunnen aanstellen die de traditionele regio’s in Papua zullen
vertegenwoordigen. Dus niet de door de overheid ingestelde
provincies en districten. In die zeven regio’s moeten nog meer
“scheidingen” (divorce decrees) plaatsvinden in de geestelijke



wereld.

Ik ben al omarmd als een ziener (profetes) door de nieuwe
codrdinator in de Stille Zuidzee. Dat betekent dat ik (als een
Debora) mannen in hun rol mag bevestigen en aanmoedigen.

Mijn rol als vrouw Met Amoye bij de hut

waar ik de eerste vrouw
Het is niet altijd makkelijk om als vrouw geroepen te zijn.

: . ; . was die toegelaten werd
Daarover heb ik al veel tranen uitgestort, ook in deze tijd. om samen met de

mannen te bidden.
Eén ding is duidelijk: vrouwen mogen niet heersen over

mannen. Maar zij zijn wel geroepen om “verlost” (redeemed) te
worden van de vloek die het eten van de vrucht van de Boom
van kennis heeft voortgebracht. Omdat zij als eerste die vrucht
nam en at, zal zij ook een rol spelen in herstel van alle dingen.
Dat werd mij in 1978 duidelijk gemaakt in een droom voordat ik
naar Israél vertrok om gedoopt te worden.

Dit wil ik nog een keer delen, omdat wat ik toen zag in een
droom, we nu in het einde zien komen. Het herstel van allie
dingen, ook de rol van de vrouw.

In de droom zag ik mezelf staan met een vrucht in mijn hand.
Ik strekte mijn hand uit en gaf de vrucht aan Yeshua, die hem
toen terug aan de boom hing.

Toen hoorde ik de stem van de Vader, die zei: “Iris, zoals de
eerste vrouw de vrucht van de Boom nam, zal ik jou als vrouw
gebruiken om de vrucht terug te brengen naar de Boom.”

Ik hoop daar iets van duidelijk te maken met de dans van de
Bruiden in Vanuatu tijdens de samenkomst van de vrouwen. Dit
is diepgaand, maar misschien is het beperkt wat ik kan delen. Ik
zie veel meer gebeuren aan het Einde van de Aarde in de
Glorie Wolk. Ik hoop daar nog meer over te mogen leren.

De granaatappels

die symbolisch
teruggebracht zijn naar
de Boom

Alignment

In deze context wil ik een boek aanhalen van Asher Intrater, die

ook deel uitmaakt van de Messiaanse Council in Jeruzalem. Hij A G MENT
schrijft over Alignment, een woord dat niet zo makkelijk te

vertalen is.

Ik las een mooie uitleg hier over: -
In Alignment zijn, wil zeggen dat wat je denkt en doet volledig in v"
lijn moet zijn met wie je echt bent en vandaar uit actie
onderneemt. Dit betekent niet een aangepaste versie van wie je
bent, maar een pure versie van jouw ziel, je innerlijk zijn. ASHER
Aanvullende gedachte van mijzelf: INTRATER
Als we aan een lijn denken, dan zien we vaak een rechte lijn.
Maar deze lijn is een ook gebogen lijn, die begon voor de
schepping, toen de Schepper de de 'tijdmeter' van Zijn plan
indrukte. We komen in Zijn plan allerlei cirkels tegen, waar ik
vooral in het onderwijs over de Feesten naar verwees. Deze
cirkels helpen ons om in alignment te komen, uiteindelijk met
Zijn perfecte timing als Hij weer op de tijd knop drukt. Dat is de
cirkel, die van het einde weer terugkomt bij het begin. We zien
het einde vanaf het begin en zien het herstel van alle dingen
waarin de Schepper ons betrekt.

Lees hier een samenvatting van zijn boek vertaald naar het
Nederlands.

Verantwoording

Ik voel een bepaalde verantwoording voor deze reis en voor degenen die bij het “pakgoed”
achterblijven. (1 Samuel 30:24).

Naast deze reis waar ik volledig verantwoordelijk ben voor de kosten van Ps. Mathius, ben ik
ook verantwoordelijk voor de Bauzi familie hier in de stad.

Het is ongeveer een jaar geleden dat wij ze meegenomen hebben naar de stad. Met hulp van
de mensen die het kinderprogramma hier leiden, hebben de drie oudste kinderen genoeg


https://stichting-judah-and-ephraim-ministries.email-provider.eu/download/4vo7nhazcb/gxX6wUuAOR?file=Alignment+NL.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D

Indonesisch geleerd om naar school te gaan. Langzamerhand wordt hun wereldje groter.

(Foto van links naar rechts: Yohana, Sela, Kolose)

De ouders, Hananya en Safira, kunnen begin Augustus aan de Bijbelschool beginnen. Agus, de
jongste blijft bij hen.

Voorziening

Vanwege het zien van het Einde en het zien van de rol van Israél, moet ik weer op reis gaan.

Aan het begin van deze brief richtte ik me tot degenen die met mij op reis willen gaan. Dat is
aan de ene kant een geestelijke reis, die alleen gebed kost, maar materieel wel letterlijk geld

kost.

Als bevestiging heb ik twee grote giften mogen ontvangen vanuit het bestuur van JEM. Daar
heb ik alle vluchten van kunnen betalen. Maar er is ook onderdak en onderhoud nodig. Dat is
niet goedkoop in deze verafgelegen gebieden aan het einde van de Aarde.

Ik heb voorziening nodig en hoop dat jullie met mij daarin mee willen gaan. Elke gift is welkom.
Ik ben dankbaar dat door jullie maandelijkse giften, waarmee hier in onderdak en onderhoud

voorzien wordt.

Maar er zijn momenten dat ik een beroep op jullie moet doen. Hieronder staan de rekeningen
die jullie kunnen gebruiken om ons te zegenen tijdens de ruim drie maanden dat we onderweg

zullen zijn.
Bidt voor deze voorbereidingsfase

GeGEVENSs

Dit zijn de gegevens om te kunnen geven.
Dit kan via de bank rekening van de
Stichting:

Stichting Judah and Ephraim Ministries
IBAN: NL92INGB0003215757

Persooonlijke Rekening Iris Bouwman
Voor de Bediening van JEM
IBAN: NL31RABO0387100792

HARTELIJK DANK

ZOOM Meeting

JEM is bereikbaar via Dik Warner
(voorzitter):

Burgemeester van Akenwijk 9,

3341 BA Hendrik ldo Ambacht

Tel: +31 (0) 6 52669766 ook via WhatsApp
of Signal

E-mail: c.w.d.warner@judahandephraim.net

Persoonlijk contact met Iris:
iris@judahandephraim.net

of per Signal via dit nummer: +62
8114708515

of per WhatsApp via dit nummer +62
8114708514

Op zondag 12 mei staat een Zoom-meeting gepland om vragen te
beantoorden over de “zaken” waarover ik geschreven heb en om in dialoog te
gaan over “Het Einde” op basis van wat ik gedeeld heb.

Misschien kun je die datum alvast in je agenda zetten. We willen om 14.00 uur
jullie tijd beginnen, anders wordt het voor mij te laat.

Als je hier klikt dan kom je bij de Zoom link die ik meestal gebruik. Lukt dat niet,


tel:+312002062052669766
mailto:c.w.d.warner@judahandephraim.net?subject=Email&body=If%20you%20have%20questions%20or%20need%20information
mailto:iris@judahandephraim.net?subject=Personal%20contact&body=If%20you%20have%20personal%20questions
https://us02web.zoom.us/j/9254873252?pwd=TkFNcEZGU1djd0J6MjZObWVrT3laZz09

dan kan je ook zelf Zoom opstarten en dan bij deelnemen aan een meeting de
ID code gebruiken:

925 487 3252

Paswoord: JEM

Als je al van te voren deze uitnodiging wilt bevestigen stuur mij dan even een
e-mail, dan stuur ik een herinnering per e-mail kort voor 12 mei en nogmaals
de Zoom link.

Misschien tot ziens, liefs en zegen Iris.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.+ Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. ¢ U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * VVoor een goede
ontvangst voegt u Info@judahandephraim.net toe aan uw adresboek.

@ Laposta
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