
 

 

FOTOBRIEF 

 

Het dorpje waar we op dit moment logeren, niet ver van Jayapura 

PAPUA 

Het congres, waar Iris direct na aankomst 
gesproken heeft, inspireerde haar om de 
boodschap voor Papua en al het lesmateriaal dat 
ze door de jaren ontwikkeld heeft, in een boek te verwerken.  
Dat is op dit moment haar belangrijkste taak. 
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PRIKBORD 
Bij onze ”kinderen en kleinkinderen” 
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Voor en Naschoolse Opvang 
Arme kinderen krijgen 

extra 
Onderwijs en Maaltijd 

Moeders 
krijgen begeleiding bij de 

verzorging van 
hun kinderen 

Olympiade 
Sport en Spel 

voor alle kinderen 
van het district 

Jayapura 
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Twee wonderen: 
 

De auto, die we 15 jaar 
geleden met jullie hulp hebben 
kunnen aanschaffen, wordt nog 

steeds gebruikt voor alle 
activiteiten van “Compassion”. 
Victor is, ook mede door jullie 

hulp, na de operatie om een 
hersentumor te verwijderen 

weer helemaal gezond. 
 

 

Om bij ”ons dorp” te komen 
moet je door een klein riviertje 
rijden, als het tenminste niet al 

te hard geregend heeft. 
In het dorp komen steeds meer 

mensen wonen. Er zijn nog 
geen verharde wegen. 

De groenteboer komt op de 
bromfiets langs de huizen. 

Watervoorziening 
van het dorp. 

De bak wordt gevuld 
met stromend water 

uit de rivier. 
De was wordt nog 
vaak in de rivier 

gedaan. 



 

 

KERSTVIERING met alle kinderen en moeders, die gesteund worden via het sponsorplan van Compassion 

Kerstpakketjes en maaltijden 
worden voorbereid 

De kinderen krijgen nieuwe 
kleren voor het feest. 
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KERSTVIERING met alle kinderen en moeders, die gesteund worden via het sponsorplan van Compassion 
ONTMOETINGEN MET VRIENDEN EN BEKENDEN 

(De nieuwe generatie, die het werk in Papua voortzet) 

Met Samuel en Daud 
spraken we over het 

goud van Papua. 
Vanwege alle 

politieke spanningen 
rond de goudmijn in 
Papua, zal het nog 
niet zo eenvoudig 
zijn om Israël met 

een deel van dit goud 
te zegenen. 

Daud, die als eerste namens 
Papua goud overhandigde aan 

Rabbi Yehuda Glick en 
Rabbi Israel, is na terugkeer 
uit Israël op valse gronden 
veroordeeld tot zeven jaar 

gevangenisstraf. Nu hij vrij is, 
bezocht hij ons om te spreken 
over alle openbaringen, die 
God hem in de gevangenis 

gegeven heeft. 

De afstand van Jayapura 

naar de  Bauzies. 


