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VOORBODE
Februari 2014 JUDAH & EPHRAIM MINISTRIESNIEUWSBRIEF

     Lieve familie en vrienden,
     
Profeten moeten soms vreemde 
opdrachten uitvoeren. Dat hebben wij in 
Amerika ook wel eens gedacht. De 
profeet Jeremia moest een linnen gordel 
kopen en die verbergen in de kloof van 
een rots (Jer.13:1-11). Ezechiël moest 
eerst 390 dagen op zijn linkerzij, en 
daarna 40 dagen op zijn rechterzij gaan 
liggen (Ez.4:4-6). Dat zijn nog maar een 
paar voorbeelden van de vele vreemde 
dingen die de profeten moesten doen. 
Hoewel het beschreven staat in de Bijbel, 
is het niet duidelijk hoeveel mensen 
getuige geweest zijn van deze profetische 
daden. Wij hoefden ook geen aandacht 
van de massa te vragen. We voelden ons 
af en toe wel eens een “dwaas” tussen de 
grote menigte van mensen in New York 
en Washington. Het was goed om er aan 
herinnerd te worden, dat wat voor de 
wereld dwaas is, God heeft uitverkoren 
(1 Kor.1:27). In de Basic Bijbel staat, dat 
God juist heel gewone mensen gebruikt 
in Zijn plan. De dingen die ongelovige 
mensen onbelangrijk en waardeloos 
vinden, gebruikt God juist om te laten 
zien dat je niets hebt aan de dingen die 
mensen zo belangrijk vinden (1 Kor.1:28). 

WAT WAS DE OPDRACHT
Eigenlijk moesten we alleen maar bevestigen 

wat God drie jaar geleden  had aangekondigd: 

Ik ga  Mijn naam wegnemen uit Amerika. 
Het enige wat we mochten zeggen  in  Zijn 

naam was: Amerika is niet langer van Mij. 
We mochten  geen zonden vergeven of zonden 

toerekenen (Joh.20:23). Vaak zijn we geneigd 

om  meer te zeggen en te doen dan ons is 
opgedragen. Het is ook niet aan ons om te 
voorspellen wat er nu gaat gebeuren. Daarom 

willen we ook  alleen  maar met jullie delen, 

wat we gezien en gehoord hebben.

ELLIS ISLAND
Dit eiland in de haven  van New York deed 

aan het eind van de 19e en begin  20e eeuw 

dienst als een grenspost voor immigranten die 
zich wilden vestigen in de Verenigde Staten. 

Het is symbool geworden van de aankomst in 

de “Nieuwe Wereld” samen met Liberty 

Island, waar het bekende Vrijheidsbeeld staat, 
dat ook  wel de Moeder van de Ballingen 

genoemd wordt. In een gedicht van Emma 
Lazarus wordt Ellis Island  vergeleken met 
een gouden deur, waardoor de vermoeide, 
arme, dakloze en krioelende menigte het land 

van de vrijheid binnenkwamen.
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In  dit land hebben veel mensen waarachtige vrijheid gevonden door de 
boodschap  van het Evangelie. Helaas komt deze geestelijke waarheid niet 
overeen met de realiteit van het leven in Amerika, net zo min als in  andere 
landen op aarde. God heeft de volken een kans gegeven om  Zijn naam 

bekend te maken, maar nu gaat Hij Zijn naam opnieuw aan Israël verbinden. 

Niet het Israël van deze wereld, maar het Israël dat God als volk  bij elkaar 
aan het brengen is. En aan dat volk zal Hij Zijn koninkrijk toe vertrouwen. 

Dat geheimenis is groot! Het zijn degenen die Hem toebehoren, aan wie Hij 
dit geheimenis in  deze tijd wil openbaren. Daaronder zijn  ook Gods 
kinderen in Amerika. De ‘s in het Engels bevestigt dat. 
Door de ‘s van  de naam GOD te scheuren  op Ellis 
Eiland, mochten  we bevestigen dat velen Hem 

toebehoren, maar dat Hij zijn naam niet langer aan 

Amerika verbindt.

FEDERAL HALL
Voor dit gebouw in New York City werd 

George Washington geïnaugureerd als 
eerste president van  de Verenigde Staten.  

De eerste volksvertegenwoordiging was 
hier gehuisvest. Hoewel Washington met 
zijn hand op de Bijbel aan de eed 

toevoegde “So help me God”, werd  pas 
in 1956 “In God  we trust” het tweede 
motto van Amerika. Vrijheid is de 
belangrijkste doelstelling  van de 
constitutie van de Verenigde Staten, 

daarom is het motto: “E pluribus umum”, 

wat letterlijk “uit velen één” betekent. 
Deze spreuk is afkomstig uit het 
Romeinse Rijk  waarin  Libertas de godin 

was, die de vrijheid moest beschermen. 

Iris leest in het wassenbeelden museum de inleiding van de constitutie:
Wij, het volk van de Verenigde Staten, verordenen en vestigen deze Grondwet voor 
de Verenigde Staten van Amerika, met als doel een meer perfecte unie te vormen, 
gerechtigheid te vestigen, de binnenlandse rust te verzekeren, in de 
gemeenschappelijke verdediging te voorzien, het algemeen welzijn te bevorderen en 
de zegeningen van de vrijheid voor onszelf en ons nageslacht te beveiligen.
Geloof in God is dus niet de basis van de constitutie. Zijn naam wordt 
steeds minder gebruikt en leiders worden niet door de Heer aangewezen, 

maar gekozen door het volk (Deut.17:15). De profeet Samuël waarschuwde 
al voor de consequenties daarvan, of het nu een koning of een president is. 
Hij zei: “U zult het in die dagen uitschreeuwen vanwege uw “koning”, die u 

gekozen hebt.” Net als tegen Samuël, zegt God nu ook tegen de profeten 

(harbingers) in deze tijd: “Zij hebben  niet ú  verworpen, maar zij hebben  Mij 
verworpen....” (1 Sam.8:6-18). Daarom neemt Hij Zijn naam weg uit Amerika.

De tweede
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NEW YORK STOCK EXCHANGE
Vanaf het ontstaan van New York City, dat toen nog Nieuw Amsterdam 

heette, heeft handel een  grote rol gespeeld. Manhattan werd door een 

Nederlander van  de Indianen gekocht. Een brede weg, nu bekend  als 
Broadway, was de weg die de Indianen gebruikten  om van hun dorpen 

naar hun jachtgebied te gaan. De Nederlanders bouwden een  vestingwal 
om  de stad, ter bescherming  tegen de Indianen. De aangrenzende straat 
werd de Walstraat genoemd, waar nu het financiële centrum van New 

York is gevestigd. Onder een gelijknamige boom in Wall Street werd  in 

1792, voor het gebouw dat later bekend werd  als de New York Stock 

Exchange, de “Buttonwood Agreement” getekend. 

De Stock Exchange wordt beïnvloed door de Federale Reserve Bank, die 
je de bankier(s) van de overheid zou kunnen noemen. Sinds de creatie 
van de deze bank in  1913 is de nationale schuld van Amerika groter 
geworden dan de leningen van alle Derde Wereld  landen bij elkaar. 
Internationale bankiers verdienen veel geld door steeds meer krediet te 
verlenen aan  regeringen. Voor de meeste mensen  is het een mysterie hoe 
zij aan deze financiële macht gekomen zijn, maar zij bepalen vanuit het 
financiële district in Manhattan het monetaire beleid in de Verenigde 
Staten. Hoewel wij zeker geen inzicht hebben in deze zaken, weten we 
dat het financiële beleid in deze wereld gepaard gaat met grote corruptie. 
Dit werd al gezien door de profeet Zacharia in het visioen  van de vrouw in  de “efa” (Zach.5:5-11). Deze emmer of 
maatbeker werd  gebruikt bij kopen  en verkopen en is een beeld van  de maat waar mee gemeten  wordt, een 

symbool van de handel die met leugen, bedrog en  afpersing gepaard gaat. Het karakter van deze “vrouw”, de 
geest van Babylon in de wereld  economie, wordt beschreven in Openbaring. “Ze zegt bij zichzelf: Ik zit hier als 
een koningin, niet als een arme weduwe. Mij zal niets gebeuren!” (18:7 NBV). Wij hebben geen idee wat er zal 
gaan gebeuren, maar ook  hier hebben we bevestigd dat God Zijn naam niet meer verbindt aan  de plaats waar de 
kooplieden van deze wereld rijk zijn geworden (18:3-5).

De derde

DE FUNDAMENTEN LEG IK BLOOT
Dit is wat God tegen het huis van Israël zei (Micha 1:6), omdat zij in 

hoogmoed en trots gezegd hadden: “Wij zullen  weer herbouwen en 

wij zullen weer bomen planten” (Jes.9:8-9). Lang geleden zag 

Johannes de Doper al dat de bijl klaar lag aan de wortel van de 
bomen (Mat.3:10). De wortel van de boom die geveld is op  9/11, is in 

brons gegoten en heeft een plaatsje gekregen bij de Trinity Kerk aan 

het eind van Wall Street. Het is een van de waarschuwingen die God 

gegeven heeft. Deze boom is een beeld van de boom van kennis van 

goed en kwaad, die omgehakt moet worden. Amerika heeft lange tijd 

gegeten van deze boom van kennis en zo haar macht uitgeoefend 

over de gehele aarde, zowel op  financieel als politiek gebied en zelfs 
binnen de kerk. Ook de fundamenten van  de kerk zijn blootgelegd. 

De wortels van de boom van kennis van goed en kwaad  liggen bij de 
voet van de Trinity, het beeld en  de kennis die wij van God 

ontwikkeld hebben. De boom is al omgehakt, de fundamenten liggen 

bloot. Ook daar ga ik Mijn naam wegnemen, zei de Heer (1 Pet.4:17). 

De vierde 
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CEDERS ZULLEN WE ER VOOR IN DE PLAATS ZETTEN
Dit is precies wat er gedaan is. Op de plaats waar de 
zogenaamde “sycamore” stond is een ceder geplant. De boom is 
onopvallend en ook het kerkje, waar de boom staat, is klein  en 

onopvallend tussen de grote gebouwen. Toch zijn die boom en 

de grote herbouwde torens de vervulling  van een profetisch 

woord  wat Amerika over zichzelf heeft uitgeroepen. Hun 

profetische daad van herbouwen en een boom planten  komt 
uiterlijk positiever over dan de profetische daad, die wij daar 
moesten verrichten. Maar is dat ook werkelijk zo?

Als je de consequenties leest voor de houding van trots en 

hoogmoed beschreven in Jesaja 9 en 10, dan  begrijp je beter dat 
de reactie van Amerika op 9/11 eigenlijk een  oordeel is dat ze 
over zichzelf hebben uitgesproken. Wij hebben slechts bevestigd 

wat God zelf heeft aangekondigd en voor gewaarschuwd:

“Want het volk bekeert zich niet tot Hem Die het slaat, en de 
Heere van de legermachten zoeken zij niet ... (Jes.9:12)

Het gevolg is, dat bij dit alles Zijn toorn zich niet afkeert, maar Zijn hand nog steeds tegen hen is uitgestrekt. Dit 
wordt wel vier keer herhaald door Jesaja. Maar net als Habakuk, die ook zag wat zou komen, mochten  wij 
verklaren dat God in  Zijn toorn ook aan  ontfermen denkt (Hab.3:2). Iets van dat ontfermen en  veilig stellen zagen 

we in het afscheuren van de ‘s-en. Aan de ene kant was het een daad van  oordeel, Amerika is niet meer van Mij, 
maar aan de andere kant was het ook een teken  dat God zich zal ontfermen over degenen die Hem  toebehoren,  

Juist bij dat kleine onopvallende kerkje hebben we dat opnieuw bevestigd.

WE ZULLEN ZE WEER OPBOUWEN
Onze laatste profetische daad in New York  City was bij Ground Zero, de plaats 
van de grootste “harbinger” (waarschuwing/voorbode) van Gods toorn. Het 
herinnerde ons aan de plaats waar wij waren op 9/11. Hemelsbreed  waren  we 
niet eens zo ver van New York. We waren op dat moment in Toronto bij een 

conferentie waar Rodney Howard Brown sprak. Hij is de evangelist die het op 

zijn hart had een evangelisatie campagne te houden in New York City bij de 
World Trade Center. Hoewel hij weinig  medewerking had van de locale kerken, 

ging hij toch door met de “Great Awakening” en bekostigde hij zelf de gehele 
campagne. Toen de eerste berichten op het nieuws kwamen  over de aanval op 

het WTC, begonnen in Toronto de samenkomsten. We zullen nooit vergeten, 

hoe Rodney het podium opkwam en zei: “Dank u God, dat ik, ondanks alle 
tegenwerking, gehoorzaam ben geweest, want iedereen  in het WTC heeft Uw 

boodschap gehoord.” In  dat opzicht was Rodney Howard  Brown  ook een 

“harbinger”. Maar ondanks alle waarschuwingen werd er al snel een  begin 

gemaakt met de herbouw van het WTC. Na symbolisch (profetisch) een 

uitgehouwen steen geplaatst te hebben, werd er begonnen met de 
bouw van de zogenaamde “Freedom Tower”, die nu One World 

Trade Center wordt genoemd en het hoogste gebouw is. Er zullen 

zeven gebouwen komen. WTC 7 was het eerste gebouw dat 
geopend is, maar er wordt nog hard gewerkt aan de andere 
“torens”. Het doet een beetje denken aan een zevenvoudig Babel. 
Het wonderlijke is dat het 9/11 Memorial en  het Museum 

eigenlijk WTC 6 zijn en het getal hebben van  de mens. In wezen 

draait hier alles om de mens. God is er niet meer bij betrokken. 

De vijfde 

De zesde 
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HET CAPITOOL IN WASHINGTON DC
We waren blij dat we uit het rumoerige en drukke New York 

konden vertrekken  en  we de “Torens van  Babel” achter ons 
konden laten. Washington is het tegenovergestelde van New 

York. Het is een stad met imposante gebouwen, brede wegen 

en lanen, maar we hadden  niet het gevoel dat we de geest 
van het oude Babel achter ons hadden gelaten. Vier van  de 
grote steden die we in Amerika bezochten, deden  ons 
denken aan Babylon. In Los Angeles zagen we de 
verheerlijking van de mens en aanbidding van de “goden”. 

In  Las Vegas zagen  we volop  afgoden en  hun tempels, 
sommige letterlijk nagebouwd. Maar daar draaide alles om 

geld of beter gezegd om hebzucht. In New York speelde geld ook een rol, maar dan verkregen door handelsgeest 
en niet door gokken. Bij het bouwen in New York was er altijd strijd om wie het hoogste gebouw kon neerzetten. 

Die strijd lijkt nog steeds door te gaan, maar daarbij wordt nu  ook buiten de grenzen gekeken: Wie heeft de 
hoogste toren in de wereld gebouwd? 

Vanaf de ontwikkeling van de “beschaafde” wereld hebben bouwstijlen een belangrijke rol gespeeld. Dit is heel 
duidelijk  zichtbaar in  Washington DC. De regeringsgebouwen zijn gebouwd volgens een  eeuwenoud plan, dat 
door  vrijmetselaars wordt gebruikt. Zoals jullie waarschijnlijk wel zullen weten is de Vrijmetselarij een 

broederschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, waardering en wederzijdse hulp. De 
meeste Vrijmetselaars zijn  moreel hoogstaande mensen, die niet beseffen dat zij betrokken  zijn bij een geheim 

complot dat toewerkt naar wereldheerschappij. De woorden “novus ordo seclorum” (een  nieuwe orde voor de 
eeuwen), die onder de nog niet voltooide piramide met het “Alziende Oog” staan in het 
Grote Zegel van de VS, geven de visie van Amerika weer. Deze woorden komen uit de 
Griekse en Romeinse mythologie en zijn nog  steeds een  inspiratie voor de politieke 
leiders in deze tijd. We zien deze inspiratie, die ook  door de vrijmetselaars gebruikt 
wordt, terug in de bouw van het Capitool. Het Capitool in Washington DC is de zetel 
van de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden, die wij beiden konden 

bezoeken tijdens ons verblijf in Washington. De bouw van het Capitool begon  in 1793 

met een Maçonnieke ceremonie waarbij George 
Washington, gekleed als Vrijmetselaar, de hoeksteen 

legde. Bij de bouw lieten de architecten  zich inspireren 

door  Romeinse architectuur en Vrijmetselaar symboliek. (Voor de bouw en het 
hakken  en vervoeren van  de stenen werden slaven  gebruikt!) De naam 

Capitool is een  verwijzing naar de staatsmacht van het klassieke Rome, waar 
het Capitool de belangrijkste van de zeven  heuvelen  was, waar de tempel 
van Jupiter stond en de zogenaamde “godentrias” werd aanbeden. (Waar 
denk je dat het idee van de Drie-eenheid vandaan komt?) Een gelijksoortige 
tempel werd  gebouwd in  Jeruzalem, dat na de vernietiging van de tempel de 
naam Aelia Capitolina kreeg. Aelia was de achternaam van  keizer 
Hadrianus, die dus zijn naam aan de stad  verbond. God had  toen al Zijn 

naam weggenomen van  de plaats die Hij uitgekozen heeft voor Zijn naam, 

zodat Zijn  naam onder de volken bekend gemaakt kon worden. Nu  die 
opdracht voltooid is, gaat Hij Zijn naam wegnemen van de natiën en degenen die in Zijn naam geloven, 

bijeenbrengen als Israël (Juda en Efraïm), zodat Zijn Koninkrijk hersteld kan worden, en Jeruzalem de 
onverdeelde “Capitool” zal worden, vanwaar Zijn Torah zal uitgaan (Jes.2:1-3). 

De zevende 

Iris Bouwman

Janny Holster
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Tegenover het Capitool staat het “Washington Monument” dat de 
vorm heeft van een Egyptische obelisk. De oorsprong van de obelisk 

gaat terug  naar de tijd van Nimrod (Gen.10:6-9). De relatie van 

Nimrod met Semiramis, als zoon en minnaar van zijn moeder, werd 

de basis van een vruchtbaarheidscultus en afgoderij, die zich 

verspreid heeft over de gehele wereld en ook het Christendom 

beïnvloed heeft. Volgens de mythologie richtte Semiramis, die als 
Koningin van de Hemel werd vereerd, een 40 meter hoge obelisk op 

in Babylon, een van de koninkrijken die door Nimrod is gesticht 
(Gen.10:10). De obelisk werd populair in Egypte en geassocieerd met 
zonaanbidding. De rechte opwaarts gepunte kolom representeert de 
fallus, het mannelijke geslachtsorgaan, dat meestal geplaatst werd bij 
de toegang van  een tempel. In de oudheid werden tempels gebouwd 

met een zogenaamde “baarmoeder”, het genetische oog, waardoor 
nieuw leven tot stand komt. De zon werd gezien als het oog van  de 
hemel, wat zichtbaar is in de koepel van  de tempel, de “baarmoeder”, 

waar bevruchting moet plaatsvinden. Deze bouwstijl is ook in 

Washington gebruikt en komt overeen met de bouwstijl van het 
Vaticaan, waar voor de Sint Pieter Basiliek ook een obelisk  staat. 
Tegenover de obelisk van  het Washington monument, en voor de 
toegang tot het Capitool in Washington, hebben we de laatste ‘s van 

Gods naam afgescheurd.  Na ons verdiept te hebben  in de occulte 
achtergronden van deze stad, is ons verlangen  nog  groter geworden 

om  “afgescheurd” te worden van deze wereld, of zoals Paulus zegt, 
niet gelijkvormig te worden aan deze wereld (Rom.12:2).

ZIJN NAAM
In  de opdracht die we in  Amerika moesten vervullen heeft Gods 
naam een grote rol gespeeld. Zijn naam is bekend geworden 

onder de volken en degenen  die Hem  toebehoren, weten dat er 
buiten Hem geen God is (Jes.44:6-8). Jesaja gaat verder en  zegt: 
Maar de makers van beelden (Het Capitool staat vol beelden) zijn leegheid, 

hun geliefde voorwerpen doen  geen nut. Vaklieden zijn slechts mensen die een meetlint 
gebruiken en een passer hanteren om afgoden in een huis te laten wonen (Jes.44:9-13 HSV). 

Dit doet ons denken aan  het logo van de Vrijmetselaars, waar de letter G voor God staat of  
voor  Gnostiek (kennis). Het lijkt allemaal heel spiritueel, maar eigenlijk eten ze van  de boom 

van kennis van goed en kwaad. Zij hebben zich afgekeerd van Elohim, de boom des levens.  
Maar degenen  die zich tot Elohim gekeerd hebben, zegt Jesaja, zullen uitspruiten tussen het gras, 
als populieren langs de beken, en zij zullen zeggen: “Ik ben van de HERE.” Letterlijk  staat er: Ik ben 

voor Yahweh. Een ander zal zich noemen met de naam Jakob en weer een ander zal op 

zijn hand schrijven: van de HERE. Maar hier staat eigenlijk: Hij zal zijn  hand 

voor God (laten) schrijven. Met andere woorden, hij zal zich laten gebruiken 

door  God. Dat is wat we gedaan hebben  in Amerika, dat is wat we ons hele 
leven getracht hebben te doen  en  Iris zelfs letterlijk doet: Haar hand  voor 
God laten schrijven, via nieuwsbrieven, lesmaterialen  en misschien in een 

boek. Jesaja voegt er nog  één  ding aan toe, en  zegt dat sommigen zelfs de 
erenaam of achternaam Israël zullen aannemen (44:5). En dat is wat op  dit moment 
gebeurt. We worden  bijeengebracht uit de volken, en nemen samen met Juda de naam 

Israël aan en als bevestiging daarvan hebben we Zijn naam op onze hand geschreven. 
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ONZE REIS 
Ter afsluiting  van  onze reis door Amerika, zijn we naar de 3D film “the Flight of the 
Butterflies” geweest. Het is het verhaal van Dr. Fred Urquhart, die al van jong  af aan 

geïnteresseerd was in de Monarch vlinder. Deze vlinder wordt ook wel de reizende vlinder 
genoemd. We waren verbaasd hoeveel overeenkomsten er zijn met de reis die wij gemaakt 

hebben naar Amerika, en met de reis op aarde waar wij allen  als gelovigen deel aan  hebben. Er 
zijn vele generaties van Monarchen nodig om het voortbestaan van de vlinders te garanderen. 

De laatste generatie wordt in de herfst geboren  en leeft langer dan alle andere generaties. 
Deze vlinders vliegen soms meer dan  3200 km naar een berg  reservaat in Mexico. Miljoenen 

Monarchen  zitten daar op boomstammen en in de 
bomen, of vliegen  rond in  een hemels tafereel waarbij slechts 
gefluisterd wordt en het fladderen van  de vleugels klinkt als een 

groot applaus. Dankzij het onderzoek van Dr. Urquhart is de reis 
en het leven van  de Monarchen in kaart gebracht. Hij deed zijn 

onderzoek door Monarchen in Amerika te voorzien  van  een kleine 
stikker met een nummer. Toen hij uitgevonden had waar de 
Monarchen  naartoe onderweg waren, bezocht hij hun reservaat. 
Daar aangekomen zat hij even  uit te rusten  tussen  de miljoenen 

Monarchen, totdat er een vlinder van  een  takje viel voor zijn 

voeten, duidelijk  gemarkeerd met een van  zijn nummers! Deze 
prachtige natuurfilm ontroerde ons, omdat het ons deed denken aan 

de reis, die wij zojuist hadden afgerond. Wij maken  ook deel uit van 

een prachtige plan, waarin  we, net als de vlinders, geboren moeten 

worden. Onze wedergeboorte wordt vaak vergeleken met de 
transformatie van een rups tot een vlinder. Het voedsel dat de Monarchen  eten 

wordt koningskruid genoemd. Wij mogen ook eten van het “koningskruid”, of zoals wij 
wel vaker zeggen, het verborgen  manna (Opb.2:17). Het is treffend dat deze vlinders Monarchen 

genoemd worden, want wij zijn ook geroepen om als “monarchen” te regeren (Opb.5:10). God houdt al onze 
generaties goed in  de gaten. Hij volgt onze reis en verzegelt ons zelfs voor Zijn doel. Wat een vreugde moet het 
dan ook voor Hem zijn, als Hij ziet dan zo’n verzegelde “vlinder” op Zijn bestemming komt!
Wij zijn “thuis” gekomen, in Israël, met een stapeltje van zeven ‘s-en, die symbool zijn van de “verzegelden” in 

Amerika en  eigenlijk verwijzen naar alle mensen op  aarde die door God “verzegeld” zijn. Wij hebben daar niets 
aan gedaan, behalve dat wij op de plaats waar wij eerder geroepen waren, het evangelie hebben mogen 

verkondigen. Anderen hebben dat in Amerika gedaan. Wij hebben  slechts twee dingen mogen bevestigen. Ten 

eerste dat God Zijn naam weggenomen heeft uit Amerika. Zijn  einddoel, onze bestemming, is niet Amerika. Net 
als voor de Monarchen  is het een tijdelijke verblijfplaats, waar ze eten van het 
koningskruid  en daarna de weg terug vinden  naar het reservaat, het Koninkrijk. Dat is 
het andere aspect van Zijn plan dat we mochten bevestigen: Hij kijkt uit naar de komst 
van de “verzegelden” in Zijn Koninkrijk! 

Lieve mensen,
We hopen dat ons verslag over de reis naar Amerika en de 
opdracht die we daar moesten vervullen, jullie geïnspireerd 
heeft en inzicht gegeven heeft in Gods plan en de situatie 
in deze wereld. We danken jullie voor je betrokkenheid in 
gebed en voor de giften die we mochten ontvangen. Bidt 
dat God onze handen zal blijven gebruiken tot eer van 
Zijn naam!        Veel liefs en zegen, Janny & Iris


