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Lieve familie en vrienden,

Tijdens de eerste periode van ons verblijf in Amerika, ligt de nadruk op relaties, en in het bijzonder 

huwelijksrelaties. Misschien gebruikt de Heer deze tijd om ons een dieper inzicht te geven in Zijn bedoeling 

met het huwelijk. In verschillende situaties, zowel hier als in Nederland, mogen we iets delen van Gods 

perspectief op het huwelijk. Aan de andere kant wordt ons wel eens verweten dat we geen recht van spreken 

hebben, omdat we nooit getrouwd zijn. Dat was Jeshua ook niet, toch is Hij ons grootste voorbeeld van een 

liefhebbende man, die bereid was om te sterven, om Zijn huwelijk met ons te redden en ons een kans geeft 

om gevormd te worden als Zijn partner in het Koninkrijk.

En dat is waar het om gaat in deze tijd. Dat is ook ons gebed voor de relaties om ons heen. Er zijn zoveel 

huwelijken die uitlopen op een echtscheiding. In het Nederlands maken we onderscheid tussen scheiding en 

echtscheiding. God wil geen ECHTE scheiding, maar soms is een tijdelijke scheiding nodig om tot herstel 

van de relatie te kunnen komen. Dit is wat God ons vanaf het begin van de schepping geprobeerd heeft 

duidelijk te maken. 

Elke relatie, en in het bijzonder een huwelijk, is een afschaduwing van het grote plan van God. God is zelf 

degene die scheiding aanbracht, met de bedoeling om alles tot herstel te brengen. Dat begon al bij de 

schepping, eerst tussen licht en duisternis, water en land, daarna het diepst rakende voorbeeld tussen Adam 

en Eva. Dat voorbeeld gebruikte Hij later in Zijn relatie met Israël, met wie Hij een huwelijksverbond sloot. 

En juist omdat er zonde binnen dat verbond kwam, bracht Hij een scheiding aan in de familie van Jacob. Dat 

is het geheimenis, dat God nu aan meer mensen aan het ontvouwen is. Maar scheiding was altijd bedoeld 

met het oog op herstel, ook wat betreft Israël. Net als bij de schepping van Adam en Eva. Dit gebeurde al 

voor de zondeval. Eigenlijk waren die eerste scheidingen in de schepping een beeld van de grote scheiding 

die in het Koninkrijk der hemelen had plaats gevonden. 

Nadat God Adam had geschapen, zei Hij voor het eerst dat iets “niet goed” was. Er moest scheiding komen, 

voordat de mens kon begrijpen wat “eenheid” is, of wat bedoeld wordt met het herstel van de relatie met 

God. De eerste Adam werd in slaap gebracht totdat God “klaar” was met Eva. Slaap wordt in de Bijbel vaak 

vergeleken met dood. De “dood” (slaap) en “opstanding” (wakker worden) van Adam is een voorbeeld van 

de dood en opstanding van de laatste Adam. We wachten nu nog op het moment dat de Vader Zijn Zoon bij 

de Bruid (de laatste Eva) brengt, die uit Hem is voortgekomen.

Dit geheimenis is groot! Het heeft alles te maken met Israël en haar rol in de eindtijd, temidden tussen de 

natiën. Voor ons is het goed om dit te zien in de context van de opdracht die we hier moeten vervullen in 

Amerika. Uit de chaos, die misschien net als aan het begin van de schepping zal ontstaan, zal de mens te 

voorschijn komen zoals God Hem bedoeld heeft. De laatste Adam, zal Israël als Bruid aannemen: de laatste 

Eva. De relatie tussen Hemel en Aarde zal hersteld worden, de bruiloft kan plaatsvinden. De scheiding is 

hersteld.
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Dat is waar we naar uitzien in de huwelijken om ons heen die op “breken”staan. God zegt, gij zult niet 

echtbreken. Om dat te voorkomen, vindt er soms een tijdelijke scheiding plaats. Hoewel het gerechtvaardigd 

lijkt te zijn om bij overspel echt te scheiden, blijkt uit de houding van God zelf, dat dit niet Zijn bedoeling is. 

Hij gaf Israël een scheidbrief mee, maar niet Juda, hoewel zij ook overspel pleegde (Jer.3:8). Die scheidbrief 

is door de dood van Jeshua verscheurd. Door Zijn sterven zijn niet alleen onze zonden vergeven, maar heeft 

Hij de weg vrij gemaakt voor ons om weer terug te komen in het huwelijksverbond, dat Hij sloot met Israël.

Zonde, op wat voor terrein dan ook, brengt altijd scheiding teweeg. Binnen een huwelijk raakt dat diep. 

Natuurlijk is er vergeving, maar het kost tijd voordat de scheiding die ontstaan is hersteld kan worden. Kijk 

maar naar het plan van God. Hij heeft ons allang vergeven, maar het duurt al bijna zesduizend jaar, voordat 

we de tekenen zien dat de tijd van het herstel van alle dingen is aangebroken.

Bidt met ons mee voor de huwelijken, ook in je eigen omgeving, die op 

“breken” staan, dat misschien door een tijdelijke scheiding, die 

huwelijken weer hersteld zullen worden, net zoals het grote HUWELIJK 

in Gods plan hersteld zal worden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat 

wij tijdens zo'n scheiding passief onze tijd uitzitten. Bij 

huwelijksproblemen kan er therapie, gesprekken of gebed nodig zijn. Dat 

doet me denken aan de dood van Jeshua. Ik kon me niet voorstellen dat 

Hij in het graf lag te wachten totdat de drie dagen en nachten voorbij 

waren, en toen dacht: nu mag Ik er uit! Volgens mij gebeurde er van alles 

in het dodenrijk, totdat Hij de dood had overwonnen. Net als Jeshua 

moeten we allemaal sterven, soms is dat een heel proces. Zeker in een 

huwelijk, dat bedoeld is als de afschaduwing van Gods relatie met ons. 

Daarom verlangt Hij er naar dat we als nieuwe mens weer te voorschijn 

komen. Dat is onze wens voor onze persoonlijke vrienden en uiteindelijk 

ook voor Israël, dat zij als die ene nieuwe mens te voorschijn zal komen. 

(Ef.2:15) 

INDRUKKEN VAN DE SITUATIE IN AMERIKA

We zijn nu aan de tweede periode van onze reis door Amerika begonnen. 

In deze periode laat de Heer ons het een en ander zien van de situatie in 

Amerika. Iris is in opdracht van de Heer ook een aantal boeken van Victor 

Schlatter aan het herlezen. Een ervan heet: Nineveh, a Parody of  the Present, 

waarin Bijbelse aanwijzingen aangehaald worden over de opkomst en de val 

van Amerika. In een eerder boek beschrijft Victor de Showdown of  the gods.

In Los Angeles en Las Vegas hebben we iets mogen zien van hoe de goden 

aanbeden worden in Amerika. 

We zagen hoe de “sterren” van de wereld aanbeden worden. Er is zelfs een

Hollywood Walk of Fame, waar al die sterren geëerd worden. 
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Een van de ongeveer 2500 sterren die hier “aanbeden” worden is Elvis 

Presley. Er worden nog regelmatig bloemen en kaartjes, bij zijn ster 

achtergelaten. 

Toen de Paus naar Los Angeles kwam, werd er een L weggehaald van het overal zichtbare teken van de 

plaats, waar sterren naam maken, en was LA even HOLYWOOD.

Ondanks dat Jeshua in Hollywood als “Jesus Christ Superstar” werd verfilmd, is er geen ster voor Hem op 

de “Walk of Fame”. Maar er heeft wel een andere ster voor Hem geschenen. En dankzij Hem mogen wij 

stralen als sterren (Dan.12:3).

We hebben ook gezien hoe de “Rich and Famous” leven.

Toch was er geen moment het verlangen naar rijkdom of

bekendheid. 

Het verschil tussen Gods plan en het plan

van de mens werd al duidelijk in het

oude Babel, dat we nu voortgezet zien

in het moderne Babylon: Amerika

De mens zegt: 
“Komt, laat ons onszelf een stad maken

en een toren die tot in de hemel reikt, 

laat ons een naam maken voor onszelf .....”

(Gen.11:4)

Die stad met al zijn glorie staat vol afgodsbeelden. We zagen 

dat niet alleen in LA, maar ook in Las Vegas, de stad waar alles 

om geld draait. Het was goed om deze twee steden bezocht te 

hebben voor we naar New York en Washington 

gaan, waar het politieke centrum van het moderne 

Babylon is gevestigd. 

Foto’s kunnen niet weergeven wat de sfeer in 

deze steden is. Naast de letterlijke 

afgodsbeelden, worden oude koninkrijken 

herbouwd, het is alsof al die oude 

wereldmachten zich verenigd hebben in 

dat ene Babylon ......
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In dat Babylon, probeert Satan de macht over te nemen. Dat zagen we afgebeeld op 

de verschillende T-shirts die op Venice Beach verkocht worden. Dit strand is aan de 

ene kant een surfers paradijs, maar het trekt ook mensen die de weg kwijt geraakt 

zijn in het moderne Babylon en op zoek zijn naar een nieuwe levensstijl. En daar is 

aanbod genoeg voor op Venice Beach.

Het aanbod van Satan is groot in Amerika. Een groep van de Satans 

Tempel in New York heeft aangeboden om in Oklahoma een standbeeld 

neer te zetten dat kan functioneren als een stoel, waar mensen op de 

schoot van Satan kunnen gaan zitten om te mediteren en geïnspireerd te 

worden. De plaats waar dit monument moet komen is naast een 

standbeeld van de Tien Geboden dat in 2012 in het hartland van Amerika 

is neergezet om het volk aan de instructies van God te herinneren. 

Op een andere plaats zagen we op straat twee vrouwen letterlijk mensen 

verleiden om te eten van de “verboden vrucht”. Als iemand de vrucht 

aannam, deed de andere vrouw, die zich gedroeg als de slang, haar zweep 

om de nek van het “slachtoffer” en strekte letterlijk haar klauwen naar 

hem uit. 

Wat zijn wij dankbaar dat wij betrokken 

mogen zijn bij het terugbrengen van de 

vrucht aan de boom en ons mogen 

voorbereiden op de tijd van herstel. 

Hoe ernstig Gods boodschap voor 

Amerika ook is, er zijn gelukkig heel 

veel mensen die Hem toebehoren, die 

gered zijn en gebruikt worden in Zijn 

plan.
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In tegenstelling tot wat de mens zegt, geleid door Satan, zegt God:

"Ik zal jou een groot volk maken; Ik zal jou zegenen en jouw naam 

groot maken en je zal een zegen zijn." (Gen.12:2)

En dat heeft Hij gedaan. Ook in Amerika. Door opwekkingen die 

hebben plaatsgevonden, zijn velen deel van Zijn volk geworden. We 

hebben in LA de plaats bezocht waar aan het begin van de vorige eeuw 

een opwekking begon die effect gehad heeft op kerken en gemeenten 

wereldwijd en gezien kan worden als een vervulling van de tijden van 

opwekking die zullen komen voor de wederoprichting van alle dingen 

(Hand.3:19-21).

Het huis waar de opwekking begon, staat in de Bonnie Brae straat, en wordt nu 

gebruikt als een gebedshuis. Tijdens de opwekking werd het huis al gauw te klein en 

werden de samenkomsten verplaats naar een ruimte in de Azusa Straat, waarnaar de 

opwekking is vernoemd.

Op die plaats herinnert slechts een kleine plakkaat aan die grote 

opwekking, die toen plaatsvond. 

We proclameerden daar Openbaring 3:15-22, een gedeelte dat 

op dit moment zeker ook betrekking heeft op Amerika.

Kort geleden is er een klein citrusboompje geplant, vlakbij een 

oude grapefruit boom die nog stamt uit de tijd van de opwekking. 

Het is de bedoeling dat een tak van die oude boom op dit jonge 

boompje geënt zal worden, zodat de vruchten van eerdere generaties 

voortgezet kunnen worden in de nieuwe generatie. Helaas lijkt er 

ook hier weer een verkeerde boom geplant te zijn in plaats van de 

oorspronkelijke olijfboom, waarop wij allen geënt moeten worden. 

Deze opwekking heeft helaas niet geleid tot een wereldwijd 

begrijpen van Gods plan met Israël.

Gelukkig zijn er op dit moment gelovigen in Amerika die dat wel begrijpen, en in de derde periode 

van onze tijd in Amerika die nu aanbreekt, hopen we een aantal van die mensen te ontmoeten.

Bidt voor onze tijd in Colorado en de verdere voorbereiding op de profetische opdracht die we in New 

York en Washington moeten vervullen.

Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en voorbede.

Veel liefs en zegen, 

        Janny & Iris


