
Janny & Iris

     Lieve familie en vrienden,

      Boven bidden en denken heeft de Heer voorzien in een woonplaats 
in de woestijn. Zoals we jullie verteld hebben waren we op zoek naar 
een opslagplaats voor onze spullen. Om die reden zijn we een weekje 
naar Tamar gegaan. Daar hebben we de Heer gezocht. Iris besteedde 
vooral veel tijd in het boek Habakuk en stond letterlijk op de 
vestingwal van het oude Tamar en zag uit naar wat de Heer zou 
spreken. De omstandigheden in het boek 
Habakuk komen in zekere zin overeen 
met de situatie van vandaag. Habakuk 
roept uit: “Geweld!” In het Hebreeuws 
staat er Hamas. Hij klaagt ook dat de 
wettelozen de rechtvaardigen verdringen 
(Hab.1:2-4). In het volgende hoofdstuk 
wordt zelfs gesproken over een situatie 
die vergelijkbaar is met de economische 
crisis in deze tijd: “Wee hem die zich verrijkt met andermans goed en 
zo een steeds zwaardere schuld op zich laadt” (Hab.2:6). God 
antwoordde Habakuk en zei: “Schrijf het visioen op.” Toen wij ons 
vestigden in de Stad van David (Jeruzalem) gaf de Heer ons een woord 
uit Ezechiël: “Mensenkind, kijk nauwkeurig toe, luister aandachtig en let 
goed op bij alles wat ik je zal laten zien. Want je bent hierheen 
gebracht om dit te zien te krijgen. Alles wat je ziet moet je bekend 
maken aan het huis van Israël” (Ez.40:4). Dit hebben we de laatste acht 
jaar gedaan, mede door het onderwijs dat we hebben mogen geven op 
verschillende plaatsen op aarde. Nu is misschien de tijd aangebroken 
om de boodschap die God ons gegeven heeft op te schrijven. De Heer 
zei tegen Habakuk dat het visioen nog wacht op de vastgestelde tijd 
(Hab.2:1-3). Dit Hebreeuwse woord “mo’ed” komt van de zelfde stam voor 
het woord “ontmoeten”. Nadat de Heer tot ons gezegd had, dat Hij ons 
wil ontmoeten in de woestijn, maakte Hij ons duidelijk dat het niet 
gaat om het gewone woord voor mensen die elkaar ontmoeten, maar 
dat dit een “ya’ad” (ontmoeting) is met een speciaal doel, net zoals Hij 
samenkwam met de Israëlieten die door Zijn heerlijkheid geheiligd 
werden (Ex.29:43). De woestijn is de plaats die God uitgekozen heeft 
om ons te ontmoeten op de door Hem vastgestelde tijd.
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TUSSEN TAMAR EN BOSRA  
Hoewel we heel graag in Tamar zouden gaan wonen, ziet het er niet naar 
uit dat dit in de nabije toekomst of zelfs ooit mogelijk zal zijn. Er is een 
bepaald bestemmingsplan voor Tamar, wat het alleen mogelijk maakt 
voor vrijwilligers om voor een korte periode in Tamar te wonen. De 
verschillende opties die ons geboden werden om als vrijwilligers te 
komen werken in Tamar, leken een compromis te zijn van wat God tot 
ons gesproken heeft. Daarom hadden we daar geen vrede over. Omdat 
de Heer ons wel gevraagd had ons huis in Jeruzalem op te geven, 
moesten we dringend zoeken naar een opslagruimte voor onze spullen. 
Na wat rondvragen, werden we verwezen naar een familie in Hatzeva die 
zomerhuisjes verhuurt. Eigenlijk willen ze deze huisjes graag longterm 
verhuren. Toen we een van deze huisjes zagen, vonden we het eigenlijk 
veel te mooi  om slechts onze spullen in op te slaan. Een huisje bestaat 
namelijk uit een woonkamer met een klein keukentje, slaapkamer en 
badkamer. Het duurde even eer we ons realiseerden, dat Hatzeva 
tussen Tamar en Bosra ligt. In 2008 hebben de Papua’s net buiten het 
hek van de moshav (zoals een nederzetting als Hatzeva in het 
Hebreeuws heet) een musical opgevoerd over de Heilige Weg. Lilach, die 
de huisjes verhuurt, herkende ons nog van die tijd. Toen we even met 
haar doorpraatten over de rede van onze verhuizing naar de woestijn, 
zei ze dat ze heel blij zou zijn als wij bij hen op het terrein zouden 
komen wonen. Jullie zullen een zegen zijn voor ons gezin, zei ze, want ik 
zie de Geest die in jullie is. Mede hierdoor begonnen we te begrijpen 
dat God ons leidde naar de plaats tussen Tamar en Bosra. We hebben 
besloten om twee huisjes te huren en de een in te richten als zitkamer 
en slaapkamer voor Iris en de andere als keuken en eetkamer, met 
slaapkamer voor Janny. Er zullen nog wat aanpassingen gemaakt worden, 
zoals het aanbrengen van een deur tussen beide huisjes en een extra 
muurtje in de keuken, voordat we in de huisjes zullen trekken. Met ons 
meubilair uit Jeruzalem zullen we toch weer een echte woonplaats 
hebben, mooier dan we ooit hadden kunnen dromen. En te bedenken dat 
we nu niet hoeven te gaan zwerven! Ook al zullen we dit jaar nog veel 
reizen, we hebben toch alweer een plakje waar we naar terug kunnen 
keren. God is goed!
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huisjes

in
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Bijbels Tamar

Bijbels Bosra

ISRAEL

JORDANIË

Hatzeva

Onze twee huisjes in Hatzeva

WAAR LIGT HATZEVA

Supermarkt

Zwembad

Zoals je op de kaart kunt zien ligt Hatzeva (spreek uit 
Chatzeva) vlakbij de grens met Jordanië. Hoewel dit 
momenteel de meest rustige grens is in Israël, is elke moshav 
omgeven door een hek en zijn er slechts twee plaatsen waar 
we het dorp binnen kunnen komen. Op zich is dit heel veilig, 
maar het nadeel is dat je niet zomaar even de woestijn in kan 
lopen.         

De plaats waar we al vaak gebeden hebben aangaande 
de profetieën over Bosra is vlakbij de grens. Tamar is 
net een stukje verder. Met de auto ben je er binnen 
10 minuten, maar Iris zou graag een fiets willen 
aanschaffen, zodat ze vrij is om naar beide plaatsen 
te gaan om de Heer te zoeken en te luisteren naar wat 
Hij tot haar zal spreken. Want dat is de reden om in 
de woestijn te zijn.
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De organisatie Blossoming Rose is in 1984 naar Tamar gekomen
om te helpen de woestijn tot bloei te brengen (Jes.35:1). Met hulp
van vrijwilligers en Israëlische archeologen is men begonnen met opgravingen. Sinds die tijd is er 
een archeologisch park ontstaan, waarvan Darick en Kate Beishir de managers zijn. Zij zijn de 
enigen die permanent in het park wonen.

Tamar ligt in de Zin woestijn, in de Arava Vallei (onder zeeniveau) aan de oostelijke kant van de 
Negev woestijn. Tamar ligt aan de oude Specerijen Route, ongeveer 65 km ten zuiden van de Dode 
Zee op de weg naar Eilat. Het is duidelijk uit het bijbelse verhaal van Genesis, dat de stad al 
bestond in de dagen van Abraham. We weten ook dat het volk Israël onder leiding van Mozes hun 
kamp opzetten in Obot, waarschijnlijk vanwege het overvloedige water in de bronnen van de oase. 
Uit de opgravingen is gebleken dat Koning Salomo de stad herbouwde. Er is Joods aardewerk 
gevonden en ook een zegel van het oude zuidelijke koninkrijk van Juda. Zo’n 400 jaar later 
bouwden de Joden die in Tamar woonden, een groot altaar voor heidense goden. Tijdens de grote 
opwekking onder koning Josia werden de afgodsbeelden en dit altaar verwoest (2 Kron. 34 & 35). 
Het altaar en de heidense wierookbranders werden ontdekt toen de ruïnes werden opgegraven,  
samen met zo'n 25.000 andere artefacten. Er werden ook ruïnes gevonden uit de tweede eeuw van 
een Romeinse vesting, die waarschijnlijk 2000 jaar geleden werd verwoest door een aardbeving. 
Daarna heeft Tamar in puin gelegen onder het woestijnzand, tot aan de recente opgravingen. 

De profeten hebben verkondigd dat de oude puinhopen weer herbouwd zullen worden:
“Want de HERE troost Sion, Hij troost al haar puinhopen; Hij maakt haar woestijn als Eden en 
haar wildernis als de hof des HEREN; blijdschap en vreugde zullen er gevonden worden, loflied en 
geklank van gezang.” (Jes.51:3)

In een kleine kapel die gevestigd is in een van de 
caravans in het park, hebben Darick en Kate veel tijd 
doorgebracht in gebed en aanbidding. Zij geloven in de 
woorden van Jesaja. Ze graven niet alleen in het 
verleden, maar proclameren de toekomstige glorie van 
Israël als Tamar de grens zal zijn van het Messiaanse 
Koninkrijk (Ez.47:18-19). Mogen de volgende verzen in 
Jesaja 51 jullie ook bemoedigen. Zelfs als de aarde 
uiteenvalt als een oud gewaad en haar bewoners 
sterven, zal de redding die God brengt voor altijd 
blijven. Hij die machtig is om te redden zal komen 
vanuit Bosra ......

Janny & Iris gaan verhuizen ......... 

WAT IS ZO SPECIAAL AAN TAMAR
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WAT IS ZO SPECIAAL AAN BOSRA

Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra ......?

         Ik ben het die in gerechtigheid spreekt
      en bij machte is te redden ...... 
                                       
                                                          (Jes.63:1)

Daar zal een gebaande weg zijn, die de 
heilige weg genoemd wordt .......
                                  (Jes.35:8)

De Papua’s hebben op deze
plaats een muzikaal drama
opgevoerd, waarmee ze
duidelijk maakten dat de
verre kustlanden de
boodschap aangaande
Jeruzalem en de terugkeer
van de Messias gehoord hebben. Ze
willen graag betrokken zijn bij de voorbereiding
van de weg in de woestijn. We hopen dat met onze 
verhuizing naar Hatzeva (Tussen Tamar en Bosra) we de 
Papua’s meer daadwerkelijk kunnen betrekken bij 
projecten in de woestijn.

Aan de grens met Jordanië is een plaats, waar we 
regelmatig bidden en proclameren, dat de Messias uit 
Bosra zal komen. Als een response op Jesaja 63 
hebben we stenen van de natiën neergelegd om als het 
ware de weg te bereiden voor de komst van de 
Messias. Hoewel het lijkt alsof er niemand zal zijn van 
de volken om Hem te helpen, zegt de profeet Micha, 
dat de overgeblevenen van Israël (de bruid) bijeen 
gebracht zullen worden als schapen in een kooi (Bosra). 
Dan zal de Doorbreker voor hen uittrekken en zullen 
ze het Lam volgen naar Jeruzalem op de gebaande weg 
door de woestijn ...... (Micha 2:12-13)
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DE WEG NAAR DE WOESTIJN

Hoewel we pas per 1 Mei uit ons huis in Jeruzalem moeten,  
zijn we al begonnen met inpakken. We doen regelmatig een 
ritje naar Tamar, maar kunnen nu al onze spullen in een van 
de huisjes in Hatzeva kwijt. Het eerste huisje zullen we 
vanaf 1 April huren en voordat we naar Nederland komen 
zullen we een begin maken met het schilderen en inrichten 
van Iris’ haar huisje. Het meeste meubilair blijft nog 
achter in Jeruzalem omdat daar nog verschillende mensen 
van ons huis gebruik zullen maken. Onze vrienden Dik en Nel 
zullen een weekje extra blijven om ons te helpen bij de 
verhuizing en de aanpassingen die nog nodig zijn. We zijn 
heel blij met alle hulp, ook de financiële steun die sommigen 
van jullie ons gegeven hebben. Dankjewel!

Om Iris gelegenheid te geven te schrijven en de 
profetenschool voor te bereiden, gaat Janny soms ook 
wel eens alleen naar Hatzeva om een lading af te 
leveren. Vorige week was het hier nog erg slecht weer. 
In Jeruzalem sneeuwde het zelfs een beetje. In de 
woestijn regende het af en toe, maar het meeste water 
kwam naar beneden door de regen in de bergen. De 
buien gingen gepaard met onweer dat over de Dode Zee 
trok. Janny kon daardoor een paar prachtige plaatjes 
schieten, terwijl ze moest wachten tot een van de 
wadi’s bij Ein Gedi weer doorwaadbaar waren.

Janny & Iris gaan verhuizen ......... 
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Hoewel wij niet in Tamar zullen gaan wonen, zullen we toch wel vaak even bijspringen, vooral als er 
groepen zijn. Iris heeft dan de gelegenheid om een stukje onderwijs te geven, de ene keer 
spontaan en de andere keer op verzoek. Janny zal af en toe helpen met het in orde brengen van 
kamers in de caravans, waar de gasten logeren of als de baby bij Darick en Kate er is, zal ze graag 
babysitten, zodat Kate haar gang kan gaan. Hoewel Kate zelf erg creatief is, vind ze het ook leuk 
als wij haar helpen met de inrichting van de caravans en de decoratie van de eetzaal. Om te 
ontspannen hopen Janny en Kate af en toe een dagje apart 
te zetten om te schilderen. Ze willen ook graag een 
pottenbakkerscursus volgen in Hatzeva.

Mocht je het leuk vinden om ook eens te komen helpen in 
Tamar, dan kan je je opgeven als vrijwilliger. Je krijgt 
dan onderdak in een van de (airconditioned) caravans, 
maar moet wel wat bijdragen voor de maaltijden. 
Afhankelijk van je gaven, werk je mee in de 
huishouding, de tuin of bij de renovatie van sommige 
caravans. Je werkt zo’n 4-6 uur per dag en bent met 
de Sabbat vrij. Soms worden er wat uitstapjes 
gemaakt en een maal per week gaan ze naar de stad 
om boodschappen te doen. 

Het leuke is dat als je in 
Tamar vrijwilligerswerk doet, je ook 
dichtbij ons in Hatzeva woont. Als je interesse 
hebt laat het ons dan weten. Darick en Kate zijn 
altijd blij met hulp en gezelligheid!

VAKANTIE IN HATZEVA
Heb je gewoon zin om vakantie te houden en geen 
vrijwilligerswerk te doen, dan kan je ook onze huisjes 
in Hatzeva huren. Wij zijn juni, juli en augustus weer 
op reis naar Nederland en Papua en zouden het fijn 
vinden als onze nieuwe woning niet leegstaat. De huur 
van de twee gemeubileerde huisjes is € 250 per week. 

In elk huisje is een slaapkamer met één bed, maar er kunnen e.v. nog twee mensen slapen op de 
uitklapbare stoelen. Het ene huisje heeft een uitgebreide keuken, terwijl in het andere huisje 
slechts thee en koffie gezet kan worden, maar daar is de huiskamer met tv en internet. Onze 
gasten mogen ook gebruikmaken van het zwembad in de moshav. Vanuit Hatzeva kan je heel 
makkelijk de gehele Negev verkennen. Eilat is ongeveer twee uur rijden van Hatzeva, en de Dode 
Zee een uurtje rijden. Hoewel er wel een bus rijdt is een huurauto aan te bevelen, want dan kan je 
ook via de Schorpioenenpas naar Beersheba en Sedeh Boker rijden, waar je respectievelijk de 
bron van Abraham kan bezoeken en de woonplaats van Ben Gurion. Je kunt ook doorsteken naar 
Kadesh Barnea en zelfs dichtbij Gaza komen, maar dat is op dit moment misschien niet aan te 
raden. Maar als het rustig is, is het goed om eens naar Sderot te rijden om daar de mensen te 
bemoedigen. Ook Arad ligt maar een klein uurtje rijden van Hatzeva vandaan. Verder zijn er 
prachtige oases in de woestijn zoals Ein Avdat en Ein Gedi bij de Dode Zee. Natuurlijk kan je ook 
Tamar bezoeken of gewoon lekker genieten van de rust in de woestijn. Helaas kunnen we jullie ons 
huis in Jeruzalem niet meer aanbieden, maar na een weekje in Jeruzalem rondgekeken te hebben, 
vind je het misschien juist leuk om een weekje in de woestijn door te brengen. Vanaf September 
zullen wij zelf weer in Hatzeva zijn, maar ook dan zijn er kamers te huur in een van de andere 
huisjes en zouden we eventueel jullie persoonlijke gids kunnen zijn. We delen graag alles wat we 
weten en begrijpen van het door God uitgekozen Land.

PS. Helaas kunnen we jullie nog geen foto sturen van onze ingerichte huisjes. Dat kan pas in Mei. 
Maar mocht je interesse hebben in een weekje woestijn of langer, laat het dan even weten.

Janny & Iris gaan verhuizen ......... 

VRIJWILLIGERSWERK IN TAMAR
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  1 - 11 April Eerste verhuizing naar Hatzeva
11 - 25 April In Nederland

13 - 15 April Profetenschool in Etten Leur

26 - 30 April Grote verhuizing naar Hatzeva
  1 - 30 Mei  In Israël

Juni - Augustus Huisjes te huur in Hatzeva

31 Mei - 16 Juli In Nederland 

  1 - 3 Juni Profetenschool in Etten Leur ?

17 Juli - 4 September ?? In Papua

Programma Janny & Iris ......... 

TENSLOTTE NOG WAT DATA

GEBED
Willen jullie doorgaan te bidden voor de volgende punten:
✦ Het inpakken en de verhuizing met alles wat daarbij komt
✦ Het emotionele effect van het loslaten van Jeruzalem
✦ Rebecca & Ronald die het apartment in Jeruzalem willen 

huren, zodat ze voor 1 Mei in Israël kunnen zijn
✦ De relatie met Darick en Kate, zodat we samen Gods plan 

verder mogen zien ontwikkelen
DANKZEGGING

Willen jullie met ons de Heer prijzen voor:
✦ De snelle voorziening van God in woonruimte
✦ Zijn duidelijke leiding en bevestiging van onze verhuizing 

naar de woestijn.

GIFTEN VOOR ONZE BEDIENING
We zijn blij met elke gift voor de 
verhuizing en de reizen die we nog 

moeten maken:
Judah @ Ephraim Ministries

te Dordrecht
t.n.v. Iris en Janny

ING Bank nr. 3215757
ABN-AMRO nr. 4372.18.023

! ! Profetische+inzichten+in+
+ ++Gods+Meesterplan+

UITNODIGING PROFETISCHE MINISCHOOL  

LESBLOK II  GEOGRAFIE VAN GODS PLAN
 VRIJDAG 13 April    DAG I 
18.30 – 20.00  Inleiding 
   Vastgestelde tijden
   Avondmaal
20.00 – 20.30  PAUZE
20.30 – 22.00  De plaats die God heeft uitgekozen

ZATERDAG 14 April    DAG II
10.00 – 12.00  Jeruzalem - de plaats
12.00 – 13.30  PAUZE (Lunch)
  13.30 – 15.30  Het Beloofde Land
15.30 – 16.00  PAUZE
16.00 – 18.00  De strijd om het Beloofde Land
   Israëls vijanden
18.00 – 19.30  PAUZE (Maaltijd)
19.30 – 21.30  Geestelijke strijd - Islam 

ZONDAG 15 April    DAG III
14.00 – 16.00  Geestelijke strijd - Babylon
16.00 – 17.00  PAUZE 
17.00 – 19.00  De laatste strijd om het Land
   De Heilige Weg naar Jeruzalem

Dit lesblok gaat met name over Gods bedoeling 
met Israël als land. De lessen kunnen afzonderlijk 
van lesblok I gevolgd worden.

De profetenschool wordt gehouden in: 
ICHTUS, Dreef 52 / 54, 4875 AC Etten Leur

KOSTEN
€ 50 p.p. / € 60 per echtpaar

Alle maaltijden € 10
OPGEVEN:

 Per email: iris@judahandephraim.net

Lesblok II
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