Nieuwsbrief van de Judah and Ephraim Ministries

Lieve Familie en Vrienden,

Wij verkeren eigenlijk altijd in twee kampen. Je zou ze het Christelijke en
Joodse kamp kunnen noemen, maar de Bijbel noemt ze Juda en Efraim. Soms
brengen we tijd door in het ene kamp en dan in het andere. We zijn net terug-
gekeerd uit Australié, waar we hoofdzakelijk in het Christelijke kamp geweest
zijn. Maar nu zijn we weer terug in Israél en vinden het fijn om onze Joodse
broeders en zusters weer te ontmoeten. Het is heel apart dat familie gevoel,
dat thuiskomen, als je weer terugkeert in Israél. Gelukkig hebben we geen
tenten hoeven op te zetten toen we naar dit kamp terugkeerden, want we
hebben toch min of meer een vaste woonplaats in Jeruzalem. Dat kunnen we
niet van God zeggen. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat Hij na de dood en
opstanding van Yeshua, zijn vaste woonplaats onder Zijn volk heeft opgege-
ven voor ons. Over Zijn woonplaats en bovengenoemde twee kampen, willen
we in deze brief wat meer schrijven. Dit wordt een brief met een boodschap.
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Dit is het Hebreeuwse woord voor twee kampen. Het werd
voor het eerst gebruikt door Jacob toen hij het leger van God
zag, en besefte dat hij niet alleen was bij zijn terugkeer naar
het Beloofde Land (Gen.32:2-3). Kort daarna wordt hijIsraél ge-
noemd en staat hij op het punt Esau te ontmoeten. Uit angst
voor Esau verdeelt hij zijn nakomelingen en zijn vee in twee
groepen. Letterlijk staat er twee kampen (Gen.32:7-8). Hier
zien we al het eerste onderscheid dat wordt aangebracht door
Jacob onder zijn nakomelingen, die uiteindelijk het volk Israél
zullen worden. Later maakt Jacob die scheiding nog duide-
lijker. Hij zegent de zonen van Jozef en profeteert dat Efraim
een volheid van volken zal worden, terwijl Manasse een beeld
wordt van een volk dat zijn identiteit zal vergeten. (NB. Manas-
se betekent “doen vergeten’, Gen.41:51.) Zo ontstaat het kamp
van Jozef. Maar het kamp van Juda ontvangt het leiderschap,

het recht om over Israél te regeren. Dit staat opgetekend in
Genesis 48 en 49 en wordt later bevestigd in 1 Kronieken 5:1-2.
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Wat is Gods bedoeling met deze twee kampen, ook wel legers
genoemd? Hoewel het huis van Jozef en het huis van Juda
deel uitmaakten van het Koninkrijk van Israél, ontstaat er na
Salomo een scheiding, die deze twee huizen in twee kampen
verdeelt, het Zuidelijk en het Noordelijk Koninkrijk van Israél.
Dit gebeurde omdat God het zo wilde (1 Kon.12:24). Het Noor-
delijk Koninkrijk wordt door de profeet Hosea aangesproken
als Efraim en bestaat dan uit tien stammen, die later in bal-
lingschap gevoerd worden en nooit meer terugkeren naar het
Beloofde Land. Ze worden gezaaid onder de volken, zoals Ho-
sea geprofeteerd heeft. Dit is hoe de zegen van Jacob wordt
vervuld en Efraim “vruchtbaar” is geworden onder de volken,
en net als Jozef regeert buiten Israél. Uit dit “zaad” is door de
prediking van het evangelie de “kerk” geboren, die buiten Is-
raél regeert. Dit is wat je het kamp van de Christenen zou kun-
nen noemen. Efraim is zo de eerstgeborene geworden van het
Nieuwe Verbond (Jer.31:9), maar is zijn identiteit in het plan
van God kwijt geraakt.

Juda heeft uiteindelijk ook zijn kamp onder de natién moeten
opslaan. Ondanks verdrukkingen en vervolgingen, met name
vanuit het Christelijke kamp, is Juda blijven voortbestaan en
heeft zijn identiteit niet verloren. Nu de tijd van de “heidenen’,
eigenlijk de volken, tot een einde begint te komen, kan Juda
weer terugkeren naar het Beloofde Land. Zij hebben hun ten-



ten opnieuw opgeslagen in het land van Israél.

We zien dus dat God zelf de scheiding tussen deze twee kam-
pen heeft aangebracht, met de bedoeling om een oogst voort
te brengen uit de natién en dan zullen Juda en Efraim verenigd
worden en één leider over hen aanstellen (Hos.1:11).

De Heer heeft ons op wonderlijke wijze iets laten zien van de
hereniging van de twee kampen van Jacob, door ons op een
profetische reis door Israél te sturen. Deze reis heeft al in no-
vember plaats gevonden, kort voordat wij via Nederland naar
Australié vertrokken. Het was een reis met een boodschap, die
wij graag met jullie willen delen. Het begon met 12 banieren
en 12 vlaggen en een bordje met de naam van God erop.

DE NAAM VAN GOD

Ronald en Rebecca uit de VS kregen de opdracht om “de naam
van God” naar Israél te brengen. Zij kregen deze wonderlijke
opdracht nadat ze geprobeerd hadden een stuk grond te
verkopen, dat zij ontwikkeld hadden in de Jerusalem Town-
ship in Maine. Zij noemde het “God’s Acres”. Nadat zij een weg
hadden aangelegd, die ze de Zion Way noemden, zagen zij
de overeenkomst met de Stad van David in Jeruzalem. Wat zij
ook geprobeerd hebben, ze konden de grond niet verkopen.
Er kwam zoveel verzet van de mensen uit de omgeving, die
het bord met“God’s Acres” te koop, omgooiden en er een bord
naast zetten met daarop geschreven: “Hell’s Hill”. Toen sprak
God en zei: “lk wil dat je Mijn Naam terug brengt naar Mijn

”

huis in Sion, want Ik ga Mijn naam wegnemen uit Amerika!

In gehoorzaamheid aan God hebben Ronald en Rebecca het
stuk hout met de naam “God’s” uit het bord God’s Acres ge-
zaagd en meegenomen naar Israél, waar wij hen ontmoetten.
“God’s” betekent van God. De Vader vroeg hen, als je uitein-
delijk alleen maar dat bordje overhoudst, is dat genoeg? Ben
ik genoeg? Dit is wat inderdaad gebeurd is. Zij hebben hun

land niet kunnen verkopen en bij de publieke verkoop ervan

is het in handen gekomen van hun schuldeiser. Het bordje
met Gods Naam, heeft een lange reis gemaakt, net als de Ark
van het Verbond, die uiteindelijk door David naar Jeruzalem
werd gebracht, waar God hem duidelijk maakte wat de plaats
is die Hij heeft uitgekozen om Zijn naam te doen wonen
(Deut.12:11). Het bordje met Gods Naam staat nu in de Stad
van David (ons huis) in afwachting van verdere instructies.

TWAALF VIAGGEN

Cynthia, ook uit de VS, kreeg de opdracht om twaalf vlaggen
van de stammen van Israél naar “de Tabernakel in de Woes-
tijn” te brengen. Zij was net teruggekeerd uit Israél van het
Loofhuttenfeest, waar de vlaggen waren gebruikt. God sprak
tot haar en zei:“Deze vlaggen mogen niet opgeslagen blijven
liggen, je moet ze naar het model van de Tabernakel brengen
in het Timna Park bij Eilat” In gehoorzaamheid vertrok Cynthia
opnieuw naar Israél en leverde de vlaggen daar af. Ze lagen
daar nog ongebruikt, toen wij er van hoorden en God begon
te spreken dat wij deze vlaggen moesten gebruiken om voor-




TWAALF BANIEREN
In dezelfde tijd werden wij benaderd door Martin en Jeanet uit
Nederland, die ons vertelden dat God gesproken had dat zij
de twaalf banieren van de stammen van Israél, die zij gemaakt
hadden, naar Israél moesten brengen. Nu had God werkelijk
onze aandacht. Twee sets van twaalf vlaggen en banieren!
Wat is Zijn bedoeling daarmee? Dit begon Hij te ontvouwen.
De banieren uit Nederland zijn met zorg gemaakt en geven de
zegen van Jacob aan zijn twaalf zonen weer (Gen.49:1). Voor
het eerst viel het ons op dat Jacob niet zegt, dat hij zijn zonen
gaat zegenen, maar dat hij hen gaat vertellen wat hen in de
toekomst zal vergaan. Dus deze woorden zijn nog steeds van
kracht. Waar zijn die twaalf stammen nu? De meeste van ons
kennen alleen Juda, de Joden, die begonnen zijn terug te ke-
ren naar Israél. Maar bij hen horen ook Benjamin en Levi. De
rest van de stammen zijn zo'n 2700 jaar geleden in balling-
schap gegaan en vermengd onder de volken. Hoe kan het dan
zijn, dat Jacobus in zijn brief schrijft aan de twaalf stammen
in de ver- £

strooiing? Er
is altijd een
overblijfsel
geweest van
de  twaalf
stammen,
die zich
aangeslo-
ten hebben
bij Juda.
Door de
geschiede-

nis heen, zelfs
voor de balling-
schap van de
tien stammen,
hebben leden
van de andere
stammen  zich
bij Juda ge-
voegd. Dus je
kunt inderdaad
zeggen dat de

twaalf stammen verte-
genwoordigd worden
door Juda.

DE TWEE KAMPEN

Toen de Heer ons duidelijk maakte dat de twaalf banieren
Juda vertegenwoordigen, begrepen we dat de twaalf vlag-
gen Efraim voorstellen. De vlaggen zijn lang zo mooi niet als
de banieren. Ze zijn gemaakt van eenvoudige dunne stof in
twaalf verschillende kleuren met een wimpel, waarop in goud
de naam van elke stam geschreven staat. Zijn er in het kamp
van Efraim dan ook twaalf stammen? Christenen vinden het
al moeilijk om te begrijpen dat wij de oogst zijn van het zaad
van de tien stammen, die onder de natién zijn gezaaid, hoe
kunnen we dan de twaalf stammen vertegenwoordigen? Toen
Juda zo'n tweeduizend jaar geleden verstrooid werd onder de
natién, zijn er ook Joden geassimileerd onder de volken. Som-
mige zijn hun identiteit kwijt geraakt, weten niet meer of ze
van Benjamin of Juda zijn. Onder hen zijn er ook die tot ge-
loof gekomen zijn en deel uitmaken van de oogst, Efraim, uit
de volken. Wij allen, hebben als Christenen onze identiteit in
Israél verloren, vergeten ..... We zijn geworden als gekleurde
vlaggen, die de profetische woorden van onze vader Jacob
niet meer herinneren. Maar door de twee kampen bij elkaar te
brengen, vinden we onze identiteit weer terug.



PROFETISCHE REIS

Dat is wat de Heer ons probeerde duidelijk te maken tijdens
de profetische reis die Hij voor ons georganiseerd had. Wij
hadden dat nooit zelf kunnen plannen. Omdat de vlaggen
nog in de Tabernakel in de Woestijn lagen, konden we de twee
sets vlaggen en banieren niet bij elkaar brengen in Jeruzalem.
Wat we ook probeerden, om de vlaggen in ons bezit te krijgen,
mislukte. De weg naar Eilat was zelfs afgezet, waardoor de
vlaggen niet met de bus meekonden, zoals ons beloofd was.
Er zat dus niets anders op dan dat wij zelf naar de Tabernakel
zouden gaan. Dit is precies wat de Heer wilde. Hij had het plan
gemaakt! De vlaggen waren zelfs speciaal daar gebracht. Ein-
delijk hadden we het door, Hij wilde dat we daar de twee sets
vlaggen en banieren zouden verenigen.

Toen we bij de Tabernakel aankwamen, was er een tour groep.
We werden uitgenodigd door de gids om mee te gaan en haar
uitleg te horen. Als laatste gingen we het Heilige der heiligen
binnen, waar zij zoals gewoonlijk de priesterlijke zegen uit-
sprak, maar als ingeving ineens het laatste vers van Numeri
6 ook aanhaalde: “Zo zullen zij Mijn Naam op de Israélieten
leggen en Ik zal hen zegenen. Toen we onze reis met de vlag-
gen en banieren begonnen, ervoeren we dat we het bordje
met “Gods Naam” mee moesten nemen. Nu begrepen we dat
we dit letterlijk moesten doen, Zijn Naam op de stammen van
Israél leggen. Toen de gids hoorde wat we van plan waren te
doen met de vlaggen en banieren, gaf ze ons toestemming
om de Tabernakel zo lang te gebruiken als we wilden. We
mochten zelf afsluiten en het licht uit doen. Zo bevonden we
ons aan het eind van de middag in de Tabernakel in de Woes-
tijn, waar we tot ver in de avond gebleven zijn om voorbede te
doen voor de hereniging van Israél.

We hingen de twaalf banieren op in de voorhof van de Taber-
nakel op de plaatsen waar de stammen van Israél buiten de
Tabernakel gelegerd waren, zoals beschreven staat in Numeri
2. De Heer zei: “Nu is de tijd om de twaalf stammen die ver-

bonden zijn met Juda in Mijn aanwezigheid te brengen. Ik wil
niet dat zij nog langer in de woestijn verblijven. Ik ga Israél
Mijn woning maken en lk zal Efraim en iedereen die daarbij
behoort (Ez.37:16), thuis brengen. Zij zullen verenigd worden
met Juda als een volheid van volken en aldus zal gans Israél
behouden worden (Rom.11:25-26). Dan zal lk Mijn Woning
op aarde op één lijn brengen met het hemelse Jeruzalem en
de twaalf stammen van Israél zullen de poorten zijn van het
Nieuwe Jeruzalem.”

Hierna plaatsten we elke vlag bij de bijbehorende banier en
bereidden ons voor bij het brandoffer altaar in de voorhof.
Van daar gingen we naar het wasvat en wasten onze handen
met water uit de Gihon Bron, dat we meegenomen hadden
uit de Stad van David. Nadat we verdere instructies hadden
ontvangen van de Heer, begonnen we te bidden voor elke set
van de twaalf stammen. Ronald legde “Gods Naam” op elke
banier van de stammen van Israél. Daarna baden we voor de
vervulling van de profetische woorden van Jacob voor elke
stam. Martin nam de vlaggen van Efraim en rende hiermee
rond de voorhof, als symbool van de reis van Efraim onder de
volken. We riepen elke stam uit Efraim om thuis te komen van
alle hoeken der aarde. Daarna namen we de vlag en hingen
die over de desbetreffende banier van de stammen van Israél.
Toen we dat deden realiseerden we ons dat Efraim altijd ge-
probeerd heeft Juda te overschaduwen. Daarom namen we
de vlag op, zoals een drapering, zodat Juda zichtbaar werd.
We sprenkelden water over hen beiden, in overeenstemming
met de profetie in Ezechiél (36:24-25). We zalfden de vlaggen
en banieren met olie, die zojuist geoogst was in de Stad van
David, zodat er een nieuwe zalving van eenheid over Juda en
Efraim zal komen (Jes.11:12-13). Zo hebben we gebeden voor
alle stammen uit Juda en Efraim en eindigde met de stam
Juda, omdat hij de Messias heeft voortgebracht en de scepter
heeft totdat Hij aan wie het toebehoort, komt ......

Daarna zijn we het Heilige der heiligen binnengegaan voor




een tijd van lofprijs en aanbidding. Daar kwam inderdaad de
“Wolk van Zijn aanwezigheid” over ons en konden we niet
staande blijven. Als laatste zalfden we de vier vleugels van
de cherubs, symbolisch voor de vier hoeken van de aarde tot
waar het evangelie is verkondigd. De twee cherubs kunnen
ook gezien worden als de twee gezalfden, Juda en Efraim,
die voor de Heer van de ganse aarde staan en gebruikt zullen
worden als Zijn twee getuigen (Zach.4:14 & Opb.11:4)

Het is Gods verlangen om ons te herenigen als Zijn bruid.

Joden zowel als Christenen zien zichzelf als de Bruid. Beiden
verlangen naar de vervulling van de relatie met hun geliefde.
Salomo schreef daar al over in het Hooglied. De Sulammiti-
sche is een beeld van de Bruid. Ze wordt niet altijd begrepen
in haar zoektocht naar haar geliefde. De wachters sloegen en
verwondden haar, maar de dochters van Jeruzalem wilden
haar zien. Ze zeiden: “Keer terug, keer terug, Sulammitische,
wij willen u zien!” Als antwoord kregen zij een vraag: “Wat zie
je in haar?

Wat zien wij in de Bruid? Zien wij de dans van twee legers, de
dans van Machanaim, zoals er staat in Hooglied (6:13)?

Ook hier komen we de twee kampen weer tegen. Het zijn
eigenlijk twee legerkampen, waar Juda en Efraim zich voor-
bereiden voor de strijd die voorafgaat aan de Bruiloft. Dit
hebben we proberen uit te beelden met de dans van de twee
bruiden toen we in Australié waren. Nu dansen Juda en Efraim
nog vaak apart, maar
God gaat ze als een
boog en een pijlin Zijn
hand nemen, als een
machtig wapen te-
gen de bolwerken van
deze tijd (Zach.9:13). .
Dan zullen ze samen
dansen. De legerkam- {
pen worden verenigd |
en als de overwinning =
behaald is zullen ze als |
één Bruid te voorschijn
komen, het Nieuwe
Jeruzalem dat uit de
hemel zal nederdalen
(Opb.21:2 & 9-10).

Dan zal God, de Heer, de Almachtige samen met het Lam in
haar Zijn woning maken (Op.21:22).

Toen we in Australié waren hebben we gedeeld hoe God Zijn
tallit (gebedskleed) over de aarde heeft uitgestrekt door de
verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk tot in alle
hoeken van de aarde. Door Zijn zegenende rechterhand te
leggen op het hoofd van Efraim (Gen.48:18-19), zijn alle vol-
ken gezegend en is Efraim de eerstgeborene geworden van
het Nieuwe Verbond (Jer.31:9). Nog eenmaal, sprak de Heer,
zal Ik mijn handen kruisen over de aarde om de gelovigen uit
de volken te betrekken in Mijn plan met Israél. Dit geheimenis
moet verkondigd worden tot aan de uiteinden der aarde. Dat
is de reden dat wij op verzoek, nog eenmaal zullen terugkeren
naar Australié om les te geven over het Meesterplan van God,
dat velen nog niet begrijpen.

Ons laatste bezoek aan Australié vond plaats in de zomer
(onze winter), het seizoen van licht en zonneschijn. Maar wij
hebben veel duisternis gezien en regen, vooral in Queens-
land, waar we ternauwernood ontkomen zijn aan de over-
stromingen. Duisternis zal de aarde bedekken, zegt de Heer,
en donkerheid de natién, maar over u zal de Here opgaan
... (Jes.60:2). Wij betrekken dit graag op ons zelf, maar God
spreekt hier over Sion! Het zijn de natién die in de duisternis
zullen komen. In Australié is de langste dag reeds voorbij en
zoals in het natuurlijke, zal de duisternis het eerst over Au-
stralié en dat deel van de wereld komen. De Heer maakte die
vergelijking en voegde daar aan toe, Ik zal mijn hand kruis-
lings uitstrekken van die hoek op de aarde naar Canada, want
de langste dag voor Canada moet nog komen. Vanwege haar
relatie met Israél, zal het licht van Sion op haar schijnen.

Dit woord bevestigde dat wij in de zomer naar die hoek van
de aarde moeten gaan. Wij hadden gedacht dit uit te kunnen
stellen tot volgend jaar, maar de Heer heeft gezegd, de tijd
is kort, je moet nu gaan. Dit betekent dat als we in mei Israél
verlaten, we vier maanden op reis zullen gaan. We beginnen
in Canada zodat we op 21 juni bij de Noordelijke lJszee kun-
nen staan en de langste dag over Canada kunnen uitroepen.
Wij hebben de eerste stap in geloof genomen en een ticket
geboekt die ons van het ene continent naar het andere conti-
nent zal brengen. De Heer begint deze stap al te bevestigen,
want we hebben al verschillende mensen uit Canada ontmoet
hier in Israél. De meeste zijn heel nauw bij Israél betrokken
en begrijpen ook de boodschap van Juda en Efraim. Toen zij
hoorden dat wij naar Inuvik, de meest noordelijke plaats die
per auto bereikbaar is, willen reizen, wilden ze ons wel helpen
een camper te vinden. Als je die moet huren zijn ze namelijk
vreselijk duur, vooral als je over de poolcirkel wilt gaan. Mede
door dit contact zullen we ook op verschillende plaatsen kun-
nen spreken.

Wat we zien, is dat God inderdaad wil dat we in korte tijd naar
alle vier hoeken van de aarde gaan, in overeenstemming met
het visioen van de tallit, dat Hij ons jaren geleden al heeft la-
ten zien. Voorlopig zijn dat eerst Canada, Australié en Nieuw
Zeeland, wat we natuurlijk ook hopen te combineren met een
bezoek aan Papua, waar we ons nog steeds verantwoordelijk
voor voelen en veel contacten hebben. De kans is groot dat,
als we na terugkeer weer drie maanden in Israél geweest zijn,
we in de winter (de zomer op het zuidelijk halfrond) in Chili
moeten zijn. Ook daar heeft de Heer ons al contacten voor
gegeven, nota bene in Australié.

Misschien lijkt het voor jullie alleen maar een avontuur of een
lange reis, maar wij beseffen ten diepste hoe ernstig de tijd



is waarin wij leven en dat dit de reden is waarom we deze reis
moeten maken. Een bevel is uitgegaan voor de wachters, want
de tijd is nabij dat het Koningschap gegeven zal worden aan
wie het toebehoort (Dan.4:17).

Wij hebben de eerste tickets gekocht, maar er moeten nog op
verschillende plaatsen binnenlandse viuchten geboekt wor-
den, auto’s en misschien een camper gehuurd worden, plaat-
sen van overnachting geboekt etc...... Als je een sponsor wil
worden van deze bijzondere reis dan stellen we dat zeer op

prijs.

We vertrouwen op Zijn voorziening door onze relatie met jul-
lie. Laat ons gaan met jullie zegen.

Veel liefs en shalom! Janny en Iris.

11 mei - 23 mei

Borselaarstraat 13, 3081 RA Rotterdam, tel: 010-4810304
of

GSM: 0651763291 (Iris) & 0651739911 (Janny)

Canada
Nieuw Zeeland

23 mei - 26 juni

Bereikbaar per email:
iris@judahandephraim.net &;
of
Mobiel voor noodgevalle
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